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HTİB ile göçmen emekçilerin kurduğu Geri Dönüş Komitelerinin ortak çabaları ilk ürünlerini vermeye başladı 


Hollanda'da hükümete Geri Dönüş 


Yasası'nda geri; 
adım attırıldı 


Hollanda'da geri dönüş önlemlerine karşı düzenlenen etkinlikler bir dizi kentte yapılan toplantılardan sonra 20 Nisan'da Amsterdam'da yapılan merkezi toplantı ile daha ileri bir boyut kazandı. Toplantıda elde edilen kazanımlar değerlendirildi ve eylemlere devam edilmesi kararlaştırıldı. Toplantıya göçmen emekçilerin çok çeşitli kesimlerinden katılınma- 


sı özellikle ilgi çekti vaai 3'de 


RA Tarihin en korkunç savaşı: Ne unutulsun, ne de bir daha yaşansın!.. 
Sol Birlik E A ET S O e elele: ka men 


“sa Dünya halkları faşizme karşı 


ilk sayısı yayınlandı zaferin 40. yılını kutluyor mr a İİ 


Hollanda'da hükümetin dayatmaya çalıştığı geri dönüş önlemlerine karşı örgütlü eylem ve tepkiler ürünlerini vı 

başladı. Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği (HTİB) ile göçmen emekçilerin oluşturduğu Geri Dönüş Komiteleri'nin ortaklaşa düzenledikleri dizi toplantılarla pek çok Hollanda kentinde geri dönüş dayatmalarına karşı eylemler ciddi bir yığın tabanına 
kavuştular. Son olarak 20 
Nisan'da Amsterdam'da düzenlenen merkezi toplantıya siyasi parti ve sendikal örgütler katıldılar, 


Yazısı sayfa 3'de 


Ankara 
Avrupa 
Konseyi'nde aradığını bulamadı 


Avrupa Konseyi Türkiye konusunu da ele aldığı Genel Kurul ve Bakanlar Komitesi toplantıları yapıldı. ABD hükümetinin Özal hükümetine verdiği açık desteğe rağmen, Ankara yönetimi Batı Avrupa'da içine düştüğü yalnızlı- 

7 madı Bokanlar Komitesi — 


ios Boru wn "s h b à lis: «dönen kanlığı Türkiyeye ve, Komünist Emek Par- insan birakarak göçtü. Bu ölüm v j e) ` ” rilmeği. Sosyalist ve sosyal-de- 


tisi Sekreteri Teslim Beğ ? ; mokrat partiler geçen yıla kıyasla Töre'nin, Türkiye Sosyal | galerime Tenim Sineme Tİ Ni — çok daha kararlı bir tutum için-İşçi Partisi Genel Başkanı önlerinde Hitler'in ordularını E deydiler. Bu sonucun alınmasın-Ahmet Kaçmaz'ın ve Türkiye durdurup geri sürerek Sovyetler f ” - da Batı Avrupa'da yürütülen da-Komünist Partisi Genel Sek- A nA 1 yanışma eylemleri önemli rol oyreteri Haydar Kutlu'nun yazı- x j ‘y It R nadi. 


ları yer alıyor. g Yazısı sayfa 4'de yıldönümü olarak bir bayram. 


kir il @ Yazısı orta sayfada Tu rgut Ö zal Belirleyici olan Hannover'de FİDEF'in 9. Kurultayında seçimler oybirliğiyle sonuçlandı. Gös- protesto 


terilen aday listesi 160 küsur delegenin hepsi tarafından onaylandı. Bir tane bile karşı veya boş oy veren çıkmadı. Daha sonra kurultayda görevli bir arkadaş seçimlerle İlgili küçük bir olay anlattı. 

Gündemin seçimler bölümüne gelindiğinde hiçbir delege eski genel yönetim kurulunun gösterdiği aday listesinden ayrı bir aday önermediğinden delegelere seçim sırasında isterlerse bütün isimleri teker teker yazmak yerine önerilen listeye “evet” veya “hayır” diye de oy kullanabilecekleri duyurulmuştu. İşte bunu duyan delegelerden biri oy pusulasına sadece “evet” yazmakla yetinmemiş, “FİDEF ne derse evet!” diye yazmış Bunu gören seçim komisyonu bu oyun geçerli olup olmadığını tartışmak zorunda kalmış. Neyse sonunda geçerli sayma- ya Karar vermişler. 

Olayı bize anlatan görevli sözlerine şunu da ekledi: “Şüphesiz bu delegemiz hepimizi sevindiren, gururlandıran bir şey yazmiş. Bir örgütün üyelerinin güvenini böylesine kazanmış olması küçümsenmeyecek bir başandır. Hele bizim gibi binlerce Insanı bağrında toplayan ve yüzlerce kilometrelik bir alana yayılmış olan büyük örgütlerde bu güveni yaratmak, canlı tutmak kolay olmuyor. Ama yine de bu delegemizin 


Ee) DGB: Bedel kaldırılmalıdır o kin 


deyim yerinde ise 'gözü kapalı destek değil 'gözü açık, bizi “li Merde anreanme silen anlik ie Alman Sendikalar Birliği DGB Yönetim 


edildi. 


Turgut Özal'ın Uluslararası Hannover Fuarı'nın açılışı nedeniyle Federal Almanya'ya gelmesi sendikalar ve göçmen işçi örgütleritarafından protesto edildi, DGB Hannover şubesinin 17 Nisan'da düzenlediği toplanlıda Türkiye" de insan haklarının kabaca çiğnenmesi, işçi haklarının gaspedilmesi yargılandı. Sel Birlik'i destekleyen Türkiyeli göçmen işçi örgütleri 20 Nisan günü Hannover" de büyük bir yürüyüş düzenledi. 


© Yazısı Sayfa 4'de 


Alman Sendikalar Birliği gençlerimizi destekliyor 


, 
Sagim Dier” ME | Kurulu, Özal hükümetinden askerlik bede- Essen de revli arkadaşımızın özlerine hak vermemek mümkün © lini kaldırmasını istedi. Böylece gençlerimü? Yine de oy pusulasına slogan yazıp seçim komisyonunda miz, bedel sorununun çözümü için ki toplandı usul tartışması çıkaran delegeye de hak vermeden edemeye- tükleri mücadeled kö li bir dest ceğiz. Bizce onun yazdıkları 9. kurultayın havasını güzel yan- eri mücadelede, çok önemli bir desteğe sıtıyor. kavuştular FİDEF'in 9. Kurultayı 20-21 Ni- 


Bu hava herkesin dikkatini çekti. Tarif etmek kolay değil. Bir e güven, bir kararlılık, bir birlik ve dayanışma havası. Fakat bu Í DGB askerlik çağındaki gençlerimizin sokadanyia olağan olduğu için kimsenin pek dikkatini çekmezdi. Ü yunlarma böyle sahip çıkarken, isteklerini 
9. Kurultayın özelliği, bu kararlılığın haykıran, kendini sloganlarla PFA] y er P Çi “uz Lge gösteren bir kararlılık değil, gösterişsiz, ferah olmasıydı. Belli yazılı olarak bildirmek için Türkiye Bü- ki kendine ve birbirine güvenen, ne yaptığını bilen insanların yükelçiliği'ne giden FEBAG delegasyonu kararlılığı. Hani işinin ehli işçilerin çalıştığı büyük atelyelerde elçilik bahçesine bile sokulmadı... 


san tarihlerinde Federal Almanya" nın Essen kentinde “Dünyada banş, Federal Almanya'da eşitlik, Türkiye'de demokrasi” belgisi altında yapıldı. 800'den fazla delege, konuk ve izleyicinin katıldığı kurultayda göçmen işçilerin yakıcı so- 


görülen bir telaşsız, rahat işleyiş vardır. Onun gibi. e runları ağırlıklı olarak tartışıldı. 

FİDEF Kurultayı başlarken üçyüz küsur kilometre ötede, Gençlerin 22 ve 23 Nisan günlerinde Bonn’ İİ MN ini yl Amsterdam'da başka bir işçi toplantısı yapılıyordu. Hollanda" da yaptıkları uyan grevi ve açtıkları “enfor- de FİDEF kurullayıyla dayanışma- nın yirmi küsur şehrinde birkaç ay içinde kurulan Geri Dö- masyon çadırı” yurttaşlarımızdan ve Al- larını dile getirdiler. 


er Hm m lm ürk manlardan büyük ilgi gördü Devamı 2. Sayfada Türkiye Postası @ Yazısı sayfa 3'de 
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Sayfa 2 


HABERLER/YORUMLAR 


Türkiye Postası 3 Mayıs 1985 


Belirleyici olan 

Baştarafı 1. Sayfada 

kimi gençten, Kiminin başında papak, kiminin ayağında blucin. 
Sırt kıyafetleri bile farklı farklı yerlerden geldiklerini, birbirlerini uzun boylu tanimadıklarını gösteriyor. Birbirlerine alışık değiller. Ama yabancı da değiller. Hepsi de bir konuda anlaşıyorlar: Birlikte mücadele ederek çiğnenmek istenen haklarını savunmak mümkün ve gerekli. “Gördük ki” diyorlar, “bizi ayıran şeyleri değil, birleştiren şeyleri öne alıp örgütlü mücadele edersek güçlü hasımları bile geriletebiliyoruz. Gücümüze güç katabiliyoruz. O falde bu anlayışta mücadeleye devam” 

Üç gün sonra Bonn. Federal Almanya'nın başkenti. Başkentin en büyük meydanında gençlerimiz. Bildiri dağıtıyorlar, parlamentoyu ziyaret edip milletvekilleriyle görüşüyorlar. Alman Sendikalar Birliği yöneticileriyle birlikte basın toplantısı düzenliyorlar. Televizyona demeç veriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine de gidiyorlar ama ne hikmetse Elçilik gençleri görünce kapiyi kapattırıyor. Bir tanesiyle bile görüşmeyi kabul etmiyor, 

Bonn'daki gençlerin Hamburg'dan geleni var, Münih'ten geleni var. Dertleri ortak: Bedel denen soygunun taşınmaz yükü. “Ne yapalım, elden ne gelir?” deyip “kadere” boyun eğmedikleri için, birlikte örgütlü mücadeleyi başlatıp yürütebildikleri için haklı davalarına destek buluyorlar. Yıllardır bu konuyu duymamış olan veya duyup da üzerinde durmamış olan insanlar “haklısınız, biz sizi destekleriz” diyorlar. F 

Essen, Amsterdam, Bonn. Batı Avrupa'da üç şehir. Üçünde de haklarını almak için örgütlenen, birlikte hareket eden emekçiler. 

Kimileri çağımız için atom çağı der, kimileri uzay çağı. Bilgisayar çağı diyenler de var. Ne o, ne o. Çünkü atoma da, bilgisayara da, uzay araçlarına da hükmeden, onların neye, kime yarayacağını belirleyen bir güç var dünyamızda. Bu güç örgütlü işçilerin, emekçilerin gücüdür. Çağımıza damgasını onlar vuruyor. insanlığın gittiği yönü onlar belirliyor. Evren de, Özal da ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, şu 


karine deseler kiye POST0SI 


Sendika Yabancılar Komisyonu 


Ümit KÖSEOĞLU 


1974'DE Hannover'de yapılan IG-Metall Sendika Kurultayı'nda kabül edilen “Tüm 1G-Metali şubelerinde, bölgelerinde ve genel merkez düzeyinde Yabancılar Komisyonu oluşturulması” ile ilgili kararın üzerinden 11 yıl geçti Bu konuda çalışmalarin daha körüklenmesi amacıyla 1977'de Düsseldorf, 1980'de Berlin kurultaylarında yinelenen kararın yaşama geçirilmesinde metal işkolunda çalışan biz yabancılar ve özellikle Türkiyelilerin katkısı ve çalışmaları ne kadar olmuştur? Bu soruyu kendimize sormak ve yanıtını açık yüreklilikle vermek zorundayız. 


FEDERAL Almanya'nın (FAC) değişik kentlerindeki sayıları 160'ı bulan 1G-Metall şubesinin ancak yansında bu komisyonun bugüne kadar oluşturulmuş olması, bunlardan 50 tanesinin varlığının kağıt üzerinde kahp ancak 30 kadarının 


F Spaan onmia olması, sendikal çalışmalara ne kadar » Önem verdiğimizin (sizce nedir bilmem ; j 


da Lİ m a didi g 


T 


Kurultay değişik fikirlerin özgürce tartışıldığı bir forum niteliği kazandı 


FİDEF 9. Kurultayı toplandı 


“Dünyada barış, Federal Almanya'da eşit haklar, Türkiye'de demokrasi” belgisi altında Federal Almanya Türkiye İşçi Dernekleri Federasyonu, FİDEF'in 9. Kurultayı 20-21 Nisan 1985 tarihlerinde Essen'de yapıldı. Federal Almanya'nın yetmişe yakın kent ve kasabasından FİDEF örgüt ve çalışma gruplarını temsilen gelen 163 delegenin yanısıra kurultaya Avrupa" nın çeşitli ülkelerinden başta parti, sendika, demokratik örgüt ve temsilcileti ve toplumsal yaşamın önde gelen kişilikleri olmak üzere 100” ün üzerinde konuk katıldı. Dernek ve çalışma gruplarından gelen konuklarla birlikte toplam $15 kişi kurultayı izledi. 


FİDEF kurultaylana bu yıl üçüncü kez evsahipliği yapan Essen kenti yönetimi FİDEF kurultayına büyük ilgi gösterdi. Essen belediye başkanı ve SPD milletvekili Peter Reuschenbach kurultaya gönderdiği bir mesajda, kaulamadığından duyduğu üzüntüyü belirtti ve başanlar diledi. Essen yabanalar danışma meclisi başkanı Werner Meys ise bizzat katılarak, üzerinde kentin amblemi olan bir tabak hediye etti. 

İki gün süren kurultay boyunca delegeler ve konuklar günümüzün en yakıcı sorunlannı tartıştılar. 
Özellikle barışın korunması konusu gerek yönetim kurulu raporunda olsun, gerekse tartışmalarda olsun ağırlıklı olarak görüşüldü. 
ABD'nin orta menzilli atom füzelerini yerleştirmesi ve geliştirdiği bir dizi nükleer savaş planının yanısira, “yıldızlar savaşı” gibi çilgnca projeler geliştirmesi mahkum edildi ve barış hareketi ve yerel girişimler içinde daha aktif ça- 


“Örgütümüzde üyelerin sorunlara değişik dünya görüşüyle yaklaşmaları, sorunların değişik yönlerini dile getirmeleri doğaldır. FIDEF 9, Kurultayı bu anlamda farklı fikirlere saygı gösteren ve her delegenin özgürce tartışabileceği bir kurultay olacaktır. 
Fakat ne yazık ki bugün yurdumuzda barıştan, demokrasiden yana olanlar, Türkiye" nin ABD emperyalizmine bu derece onursuzca bağlanmasına karşı çıkanlar biraraya gelip ülke sorunlarını özgürce tartışma olanağından yoksundurlar...FIDEF ülkemizde desorunların özgürce tartışılabilmesini, herkesin fikrini açıkça söyleyebilmesini istiyor” (FIDEF Genel Başkanının 9. Kurultay konuşmasından) 


9. Kurultay'da oybirliğiyle yeniden FİDEF genel başkanlığına seçilen Hasan Özcan Genel Yönetim Kurulu 


rar verme hakkına kavuşmaları istendi. Yabancılar için yerel seçimlere katılma hakkı vurgulandı. 
Türkiye'de halkın dayanılmaz hale gelen durumu, politik, ekonomik ve toplumsal açıdan değerlendirildi. Artan baskılar ve Türkiye'deki zorbalik rejiminin işçi haklanna, Kürt halkına karşı aralıksız sakhnlan protesto edildi. En temel insan haklarının dahi yok olduğu bir ülkenin başbakanının FAC başbakanı Kohl tarafından resmi törenle karşılanması ve ona saygınlık kazandırmaya çalışılması eleştirildi. Türk ve Kürt işçilerinin, 


raporunu okurken. 
leri sendikaları merkezlerinden başan dilekleri ileülirken, bir dizi Türkiyeli ve Alman sendika sekreteri, işçi ve sendika temsilcisi de kurultaya bizzat katıldı. Öğretmenler sendikası GEW Köln şubesi başkanı Reinhard Hocker kurultayda yaptığı konuşmada özellikle GEW sendikasının Türkiye'deki siyasi mahkemeleri izlemekle görevli gözlemcisi sıfatıyla edindiği izlenimlerini dile getirdi ve Türkiyeli çocuk ve gençlerin okul ve meslek eğitimi sorunlar üzerinde durdu. 
Daha sonra sözalan 1G-Metall Es- 


dele etmelidirler... FİDEF'in 9. 
Kurultayını Ruhr bölgesine özgü bir selamla selamlıyorum: *Bahtımz açık olsun” ve Türkiye'deki tüm demokratik parti ve sendikalara demokralik özgürlükler diliyorum.” 

Alman Komünist Partisi Başkani Herbert Mies kurultaya bir mesaj göndererek, parti yönetim kurulunun dayanışmasını dile getirdi ve partisinin Türkiyeli işçilerin sorunlarının çözümünde, her zaman olduğu gibi yanlarında yer alacağını vurguladı. Aynca FİDEF kurultayına katılan yabancı işçi so- 


runları sorumlusu Heinz Lang yapbar nolar 


kurultaya gönderdiği mesajlar okundu. Mesajlar sık sık “Eylem birliği daha daha ileri” sloganlarıyla ve alkışlarla kesildi. Ayrıca FİDEF'in demokratik eylem birliği içinde olduğu göçmen işçi örgütlerinin yanısıra HDF'nin de kurultaya katılması ve sıcak dayanışma selamlarını iletmesi sevinçle karşılandı 

Nikaragua Cumhuriyeti Bonn Büyükelçiliği adına bir konuşma yapan Ekonomi Alaşesi Jorge Evetsz iki ülke halklarının bağımsızlık için baskı ve sömürüye karşı mücadele verdiğini vurguladıktan sonra, Nikaragua'da Sandinisilerin başarılarından örnekler verdi ve özetle şunları vurguladı: “Biz aşa-Zılanmaktan, sömürülmekten usanmış halklar için bir örnek haline gelmiş bulunuyoruz. Bu yüz- den bize saldırıyorlar. Aralarında eski Somoza diktatörlüğünün subay ve askerlerinin yeraldığı 5 bi- nin üzerinde asker ABD'de eğitilmekte, donatılmakta ve Sandinist devrimine karşı savaşa gönderilmektedir. Amerikan gizli servisi CIA limanlarımızı mayınlamış ve bir dizi yapıya karşı sabotaj düzenlemiştir. ABD'nin askeri manevralarına komşu ülkeler de katulmakia ve bu savaş hazırlıklarına bahane olarak, Nikaragua'nın komşu ülkelere saldırması endişesi öne sürülmektedir. Oysa biz ülkemizi onarmaktan, diktatörlüğün miras bıraktığı yoksulluğu, cehaleti gidermekten, barış içinde yaşamak ve çalışmaktan başka bir şey istemiyoruz.” 


KURULTAYDA BIR ÜYE 


Metall kurultayı “Personel Grupları” yönetmeliğini değiştirmiş, yabancılar komisyonunu da kendine özgü, yanıma komisyon olarak tanımıştır. Merkez Yönetim un 


1. 10. 84 tarihli kararıyla yürürlüğe giren yeni yönetmelik, yabancılar komisyonuna. bir takım yeni haklar getirmiştir. 
Buna göre, şube, bölge ve FAC düzeyinde sadece yabancı deleğelerin katılacağı konferanslar düzenlenecektir. Bölge düzeyindeki ilk yabancılar konferansı geçtiğimiz yilin sonunda Frankfurt bölgesinde yapılmıştır. FAC düzeyindeki konferans 
1986 yılı başlarında planlanmaktadır. 


YABANCILAR komisyonu nedir? Komisyonun çalışmalarını düzenleyen yönetmelik bu soruya şu yanıtı vermektedir: Yabancı işçilerin sorunlarının saptanması, bunların en geniş alanda tartışılarak çözümüne somut önerilerin getirilmesi, @lG-Metall'in yabancılar politikasının saptanmasına katkıda bulunmak, öneriler getirmek, Yabancı işçilerin sendikal politika ve diğer çalışmalara katılmasıyla, alınacak sendikal kararlara ortak olmaları. 


GÖRÜLDÜĞÜ gibi yönetmelik şube, bölge ve merkez düzeyinde yabancılar konusunda alınacak sendikal kararlarda komisyonu süzgeç durumuna getirmektedir. 


YABANCILAR komisyonunun önemini belirtmek için yine çaşma yöntemine dönelim. Yöntem: “Yabancılar komisyonu, sendikal düzeyde yapılacak tüm seçimlerde yönlendirici, önerici katkıda bulunur. Üst sendikal düzeylerdeki konferanslara, sendika kurultayına verilecek önerileri saptar, karar tasanları verir, grup delegelerini önerir. Yabancı işçilerle yapılacak toplantı, seminer gibi olanakları hazırlar, yürütür. Sendikal eğitim seminerlerine katılacakları saptar. Güncel konularda toplantılar düzenler” demektedir. 


HER üç yılda bir yapılan ve IG-Metal'in her alanda genel politikasını alacağı Kararlarla yönlendiren ve örgütün en yüksek karar organı olan Sendika Kurultayı'nın ve dolayısıyla 1G-Metall'in yabancılar politikasının, yabancıların öngördüğü biçimde etkilenmesinin yolu yerel, bölgesel ve merkezi yabancılar komisyonunun çalışmalarından geçmektedir, dışanda atılan “Nutuklardan” değil, 


BİR şube çevresindeki metal işkolundaki değişik işyerlerin- den, çeşitli yabancı ulus emekçilerinden oluşturulacak yabancılar komisyonunun oluşturma işlemleri ve genel görevlerinin burada tümüyle anlatılması olanaksız olduğundan, daha geniş bilgi almak isteyenlere önerimiz, çevresindeki 1G-Metall şubesine uğrayarak “Kadınlar-memurlar-el zanaatkârları-gençlerve yabancı emekçiler” için geçerli olan “Çalışma Yöntemi” (Richtlinien) temin etmeleridir. 


ŞİMDİ kolları sıvamak gerekiyor. Öncelikle yerine getirmesi gereken görev, yabancılar komisyonu olmayan IGM şubelerinde bu komisyonu oluşturmak, varolan yerlerde ise gelişmesini sağlamaktadır. Ve urlutulmamalıdır ki, komisyonu yaşatmak oluşturmaktan daha önemlidir. Oluşturma ve geliştirme konusunda sendika şubelerinden, demokratik örgütlerden ve bu konuda deneyi olan arkadaşlardan bilgi alınacağı gibi, konu ile ilgili günlük seminer ve toplantılar da yapılabilir. 


BENCE yakıcı sorun yardımın nereden, nasıl alnacağından öteye, arkadaşlarımızın böyle önemli ve sendikal bir tabanı olan bir konuda çalışmanın gerekliliğinin önemini kavramış olup olmadıkları, daha doğrusu çalışmaya hazır olup olmadıklarıdır. Ustalar, “sendikalarda da çalışın” diyor.. 


Ça her ay Tü 


zenlediği film gec: 
tasıyla FİDEF'i tanıdım. Folklor, müzik, tiyatro çalışmaları sırasında barış eylemleri ve 1 Mayıs kutlamalarının varlığını duydum. ai çalışmalar görüşlerimle uyum lışmanın önemi üzerinde duruldu. 
Aşırı silahlanmanın sosyal ve ekonomik yıkımları yerli-yabancı işçiler açısından değerlendirildi. Bu bölümde Türkiye barış hareketine yöneltilen baskılar ve Barış Dernegi yöneticilerine karşı açılan davalar ve verilen hükümler protesto edildi, barış savaşçılarının derhal serbest bırakılması istendi. 
Federal hükümetin yabancılar politikası ve özellikle İçişleri Bakani Zimmermann'ın başını çektiği yabancılar yasasının sertleştirilmesi girişimleri sert bir şekilde eleştirildi Böylesi bir politikanın artan yabancı düşmanlığını daha da körüklediği vurgulandı. Federal hükümetin geri dönüşleri teşvik politikasını sürdürmek ve F. Almanya'da göçmen işçilerin yıllardır çözümlenmeyen sorunlarını geri dönüş garantisine bağlamak istemesi protesto edildi, Delegeler yabancı işçilere eşit toplumsal haklan garanti eden bir yabancılar politikası istediler. Aynca Türkiye'ye dönenlerin FAC'deki tüm sosyal haklarına sahip olmak koşuluyla üç yıl içinde Türkiye'de mi kalacaklan, yoksa Federal Almanya'ya geri mi dönecekleri konusunda ka- 


halklarının faşizm ve savaştan kur; tuluşunun 40. yıldönümünde banş. silahsızlanma ve demokrasi için bir çağrıyı ve şu kararları oy- birliği ile kabul etti: “Füze değil, işyeri istiyoruz”, “Toplumsal yafamm her alanında eşit haklar temelinde bir yabancılar politikası”, “Daha yaygın ve sürekli kültürel ve sanalsal elkinlikler için”, “Türkiye demokrasi güçleriyle daha güçlü maddi ve moral dayanışma için”. Kurultay delege ve konukları aynca zindanda 60. yaşına girecek olan Barış Derneği yöneticisi Reha İsvan'ın tutükluluğunu protestó éden ve kendisine dâyanışma selamlarını ileten iki telgrafi Türkiye” ye gönderdiler. 

FİDEF kurultayına sendikalardan ve sendikacılardan da geniş desiek geldi. İnşaat ve Kimya işçi- 


KURULTAYDA BIR ÜYE 


Şermin Özel 

“FİDEF'in eşitlik, barış, demokrasi için yaptığı çalışmalar beni etkiledi, üye oldum. lik kez kurultaya katıyorum. Katılmayan arkadaşlarımı temsil hakkı bana tanındığı için gururluyum...” 


1 Mayıs 1985 uluslararası işçi sınıfının birlik, dayanışma ve 
savaşım günü, aynı zamanda 


FİDEF 


l Başkanı HASAN ÖZCAN'ın 


a 40. yaşgünü. 

FIDEF kurulduğundan bu yana, örgütümüzün gelişip güçlenmesi için yürüttüğü ardıcıl çabalarının bundan böyle de devam edeceği inancı ile kendisine sağlıklı ve mutlu bir 

” yaşam dileriz. 
FİDEF Genel Yönetim Kurulu 


şehrimizde toplanmanız bizi scvindiriyor. Emekçilerin en büyük örgütü olan IG-Metall bu şehirde FIDEF in politikası yakından izledi ve şu tespiti yapu: Sizin birçok istemleriniz ve hedefleriniz bizimle uyum içindedir. Yabancı düşmanlığının arttığı bir ortamda politik ve sendikal yandaşlar bu hükümete ve ABD'deki emperyalist hükümete karşı birlikte müca- 


 — 


DF 
HDEF'nin 
8. Kurultayı ! 
toplandı 


Türkiye Halkçı Devrimci 
Federasyonu (HDFY'nin 8 
Kurultayı 13-14 Nisan tarihlerinde Federal Almanya'nın Ulm kentinde yapıldı. Ulm 


belediye başkanının da bir selamlama konuşması yaplığı kurultayda Federal Almanya'daki Türkiyeli göçmen işçilerin çeşitli sorunları ve Türkiye'deki gelişmeler tartışıldı ve şu kararlar alındı: “Yabancıların çalışma yaşamı ile ilgili istemler”, “bukuksal güvence”, “Uluslarırası Gençlik Yılında yabancı ve Türk gençliğin sorunları- nin çözümü için gerçekçi ve somut adimlar atılmalıdır”, “Federal Almanya'nın Türk yurttaşlarına uyguladığı vize kaldırılmalıdır” ve “Türkiye” de demokratik sol, sosyal demokrat güçlerin birliği”. Kurultaya FİDEF de konuk olarak katıldı ve bir mesaj okudu. 
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3 ş sie İrem 
yer verdi: “Siz ve 


tüm demokratlarla birlikte sesleniyoruz: Türkiye'deki tüm demokratlara özgürlük! Özal, faşist bozkurtlarını da yanına al ve defol! 

Raporda ve tartışmalarda Sol Birlik'in oluşması ve gelişmesin- den duyulan sevinç sürekli olarak dile getirilirken, TKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu, TKSP Genel Sekreteri Kemal Burkay, TIP Genel Başkanı Behice Boran ve TSIP Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz'ın 


k 


dibal 


DİB-AF 

1. Büyük 
Kurultayı toplanıyor 


Demokrasi İçin Birlik Avmpa Türkiyeli İşçiler Federasyonu (DİB-AF) 1. Büyük 


Kongresi, 18-19 Mayıs günlerinde Federal Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde toplanıyor. Dünya barışının korunması, Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışma ve göçmen işçilerin sosyal ve demokratik haklarının geliştirilmesi konularının ağırlıklı olarak ele alınacağı kongre- de, demokratik kitle örgütleriarasındaki eylem birliği çalışmaları değerlendirilecek ve Türk ve Kürt işçilerinin “tek göçmen örgütü"nün yaratılması çalışmalarının yogunlaştınlmasına yer verilecek. Kongre, Ricardo Gymnasium, Schultestr. 50, 
465 Gelsenkirchen adresinde 
yapılıyor. 


. 

SPD'nin 15 milletvekili ve bir Avrupa Parlamentosu üyesi kurultaya gönderdikleri mesajlarda, başanlar diliyor ve dayanışma sèlamlarını iletiyorlar. Örmeğin SPD milletvekili Dr. Anke Martiny mesajında şunları değiniyor: ”,..Almanya Sosyal Demokrat Partisi Federal Almanya Türkiye İşçi Der- 


KURULTAYDA BİR ÜYE 


Ömer Yıldız 

“FİDEF'e üye olmak, birlikte çalışmak, bu köngreyi görmek bize moral getirdi. 
Zorluklarımızı birlikte daha kolay aşabileceğimize inanıyorum...” 
nekleri Federasyonu'nun amaçlanm benimsiyor. Gelecekte de amaçlarınızı büyük bir ilgiyle izleyeceğiz ve şundan emin olabilirsiniz ki, emekçi haklarının korunması ve burada yaşayan Türkiyelilerin yaşam ve çalışma koşullarımn düzeltilmesi için verdiğimiz uğraşlarımızı sürdüreceğiz.” 


Yeşiller Partisi Kuzey Ren Westfalya Yabancılar Politikası Çalışma Grubu sözcüsü Jürgen Gochi kurullaya gönderdiği mesajda Özal'ın Federal Almanya ziyaretini ve Federal hükümetin tavrını eleştirdikteri sonra özetle şunlara yer veriyor: “..Parlamenlolarda temsil edilen partiler arasında yabancı hemşehriler için seçim hakkı isteyen tek parti Yeşillerdir. Politikamızla bu hedefe ulaşmak istiyoruz. Henüz buna erişemediğimiz sürece, yabancıların tëm demokratik örgütleriyle birlikte çalışmak ve mecliste onlar adına konuşmak istiyoruz.» 


Türkiye Postası 3 Mayıs 1985 


HABERLER/YORUMLAR 


Çıraklık eğitimi yapıyorum. Aldığım para 500 mark, Annem, babam burada değiller, ben ağabeyimin yanında kalıyorum. 
Bedelli askerlik çağındaki gençlerin Bonn'a gideceğini duydum ve işyerimden izin aldım. Ben izin alırken bir başka arkadaş bunu duydu ve ne için izin aldığımı sordu, anlattım. 
Hemen o da izin alıp, beraber gelmek istediğini söyledi. Buraya geldiğimizde bir bakıyoruz, F. Almanya'nın her yerinde birçok genç de bizim gibi oku- 


DGB yöneticileri basın toplantısında 


Alman Sendikalar Birliği (DGB) Genel Yönetim Kurulu üyesi Karl- 

Heinz Göbels (solda) Bonn basın merkezinde yapılan basın toplannsmda bedelin kalkmasını istedi, Sendikaların askerlik çağındaki 

Türkiyeli gençlerin yanında olduğunu açıkladı. Toplantıya kanlan 

DGB Yönetim Kurulu Sekreteri Mete Atsu (sağda) basın toplansından sonra gençlerle birlikte Bonn Büyükelçiliğine gitti. 


Bu gençler 15 bin Mark bedeli nasıl ödesin ? 


Dünya Doğan (19 yaşında-Hamburg) 


lundan, işinden, ailesinden İzin almış gelmiş buraya, Basın toplantısında DGB bizi destekliyor, parlamentodaki partilerbize yardımcı olacakların söylüyorlar seviniyoruz. Büyük Elçiliğe gittiğimizde bir mektubumuzu dahi almıyor. Biz T.C. 
valandaşı değil miyiz? Neden sorunlarımızla ilgilenilmiyor? 
Milletvekilleri bizikabul ediyor da, Ataşe neden kabul etmiyor? 
Bizim bükümet bizim için ne yapıyor? Biz öksüz müyüz? 
Zaten horlanıyoruz burada...” 


Sayfa 3 


23 Nisan günü Bonn'da bir basın toplantısı düzenleyen Alman Sendikalar Birliği (DGB) FEBAG ile dayanışma içinde olduğunu açıkladı 


DGB'den gençlere güçlü bir destek: 


8DGB Yönetim Kurulu 
Üyesi Karl Heinz Göbels: “Kısa süreli askerlik için gençlerden özel vergi alınması anlamına gelen bedel bizim politik kültürümüze ve devlet anlayışımıza terstir. Alman Sendikalar Birliği bedelin tamamen kaldırılmasını istiyor.” 
Federal Almanya'da kurulu 52 
yerel girişimi temsilen çeşitli bölgelerden 50'den fazla askerlik çandaki genç 22-23 Nisan 1985 
günlerinde başkent Bonn'da çeşitli etkinlikler düzenledi. Şehrin en işlek yerlerinden Münsterplatz'da bir enformasyon çadırı açan FEBAG'l gençlerin iki gün süren uyarı nöbeti özellikle Bonn" da yaşayan Türkiyeliler tarafından büyük bir ilgi ve sempatiyle karşılandı. Alman Sendikalar Birliği DGB'nin düzenlediği basın toplanlisında kamuoyuna seslenen, görüştükleri meclis parti gruplarının sorumlularından destek gören gençler, Türkiye Bonn Büyükelçiliğinin bahçesine bile sokulmadı. 


Uyarı nöbeti 


22 Nisan pazartesi günü saba- 


© Bin ize o 


uçak 


FEBAG'lı gençlerin enformasyon çadırına gelen yüzlerce kişi boiia sorununu tartıştı 


23 Nisan günü öğleden sonra gençlerin aralarından oluşturduğu 5 kişilik bir heyet, daha önce- den alınan randevular doğrultusunda Federal parlamento binasına giderek, parti gruplarının sorumluları ile ayn ayrı görüşmeler yaptılar. Yeşiller'den Uli Fischer, SPD'den Dr. Rudolf Binding, FDP'den Dr. Feldmann ve CDU/CSU grubundan Dr. Paul Hofacker kendilerini karşıladılar. Parti sözcülerini sorunları hakkında bilgilendiren gençler konunun Federal parlamentonun, Avrupa Konseyi'nin ve Federal Savunma ve Dişişleri Komisyonu'nun gündemine getirilmesi ve 


SPD ve Yeşiller de FEBAG”ı destekliyor 


lirtirken, FDP sözcüsü ise gelecek hafta Türkiye'ye gideceğini ve sorunu Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'le görüşeceğini dile getirdi. 

Bonn etkinliklerinin ardından kendileriyle görüştüğümüz FEBAG Yürütme Kurulu üyeleri yaptıkları çalışmaları olumlu olarak değerlendirdiler. Görüşmede gençlerin kendi güç ve olanaklarını gördükleri, yalnız olmadıklarını hissettikleri ve kendilerine güvenlerinin arttığını söykediler. Büyükelçiliğin gençlere ve DGB temsilcisine kapıyı bile açmayan tavrının yüzkızartıcı olduğunu belirttiler, 


“Bedel tamamen kaldırılmalıdır!” 


örgütlerinin de desteğini kazandı. 
Çeşitli örgütlerden bir dizi mesaj geldi. FİDEF Genel Başkanı Hasan Özcan, İsveç Türkiyeli İşçiler Birliği Başkanı Halil İbrâhim Yaşarve SDAJ Yürütme Kurulu üyesi Patrick Köbele gençleri ziyaret ederek dayanışmalarını ilettiler, onların sorunlarını dinlediler ve kendi çalışmaları hakkında bilgi verdiler, 


DGB basın toplantısı düzenledi 


Salı günü sabahı saat 10'da Alman Sendikalar Birliği Bonn'da basın merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya 20” ye yakin Türk ve Alman basın mensubu, radyo ve televizyon kauldi. DGB Genel Yönetim Kurulu adına bedel uygulaması hakkında bilgi veren DGB genel yönetim kurulu üyesi Karl-Heinz Göbels'in şu sözleri dikkati çekti: “Kısa süreli askerlik için gençlerden özel vergi alınması anlamına gelen bedel bizim politik külürümüze ve devlet anlayışımıza terstir, Alman Sendikalar Birliği bedelin tamamen kaldırılmasını istiyor.” 
Karl-Heinz Göbels daha sonra şunları söyledi: 

“Bedel uygulamasının olumsuz etkileri Türk yurtlaşlarıyla Alman halkının birlikte yaşamasına önemli ölçüde zarar vermektedir. 
Federal hükümet Federal Alman- 


hın erken saatlerinden itibaren çadırlarını kuran gençler iki gün boyunca yüzlerce insanla karşılıklı konuşup, sorunlarını dile getirdiler. 8 bin bildiri, 2 bin broşür dağıtıldı. Gençler çadıra astıkları pankartlar ve boyunlarına takukları belgi yazılı kartonlarla istemlerini vurguladılar; “15 bin marklik bedel bir skandaldır”, “Gençler el ele verelim, bedel sorununu çözelim”. FEBAG yürütme kurulunun verdiği bilgilere göre askerlik çağındaki gençlerin bu eylemine 


HT:B ile göçmen emekçilerin 


Çetin O. (18 yaşında-Münih) 


Ailede tek erkek çocuk benim. Ailemden ayn kalıyorum. İki sene elekirikçilik öğrendim, Ama bazi sorunlarım nedeniyle bis tremedim. Yaklaşık 4 aydır işsizim. Şansım elverirse bir iş bu-ı labileceğim. Ama alacağım para ayda 1300-1400 mark civarında olacak. Ev masman çıktığında pek bir para biriktirmem imkan-. 
sız. 15 bin markı ancak kredi yoluyla temin edebilirim, o da verirlerse, Hiçbirimizin iş güvencesi yok. İşsizlik sorunu artık 

gençliğin korkulu rüyası olmaktan da öte, gençler işsizliğin psikölojik, ruhsal etkileri altında kötü durumlara düşüyorlar. Hele böyle bir durumda 15 bin mark gibi aşırı bir bedel karşımıza çıktığında, işsizlik'bir felaket haline dönüşüyor. 


partilerin en kısa zamanda kesin tavırlarını açıklamaları konusunda söz aldılar. Yeşiller ve SPD FEBAG'ın çalışmalarını destekleyeceklerini be- 


Bedelzede gençlerin bu eylemi Alman televizyonu ve Köln Radyosu tarafından geniş bir şekilde duyuruldu. 


ya'daki Türk emekçileri ve aile yakınları açısından önemli bir sorumluluk yüklenmiş durumdadir. Bu sorumluluk dile getirilen konuyla ilgili olarak politik tavır koymayı zorunlu kılıyor. Böylelikle bu sorun sadece Türkiye'nin bir iç sorunu değildir. Özellikle Türk başbakanı Özal'ın şu anda Federal Almanya'ya yaptığı ziyarel böylesi bir girişim için değerlendirilmelidir. DGB bu nedenle Federal hükümetten ve özellikle Federal Dışişleri o Bakanından Türkiye'de bedelli askerlik konu-Me sunu Alman-Türkebükümeü 

-19 rüşmelerinin gündemine geu 


ilgi beklenildiğinden fazla oldu. 
Örneğin enformasyon çadırına gelen 20 yaşlarında bir genç bilgi aldıktan ve bir süre sorunlarını 


nü küçük gösteriyorsunuz, bu asında bir soygundur” şeklinde tavır belirtti. Bir çok genç FEBAG'ın adresini alarak, bölgelerinde de bu doğrultuda çalışma yapmak istediklerini belirttiler, 

Bonn'da gerçekleştirilen bu bedel eylemi demokratik örgütleri, gençlik örgütleri ve göçmen işçi 


belirterek, oğlunun dağıtması için bildiri ve broşürlerden aldı ve gençlere başarılar diledi. Gençleri izleyen Almanların tavrı ise. 
değişik oldu, yoldan geçenlerin kimi, “sizi burada kim zorla tutuyor, ülkenize geri gidin” dediyse de, genelde ilgiyle karşılandı ve kimileri “siz skandal diyerek soru- 


tartıştıktan sonra, kendisi de boynuna bir karton asarak uzun süre bildiri dağıttı. Aynı şekilde bir baba gençlerin çalışmalarını başından sonuna dek destekleyeceğini» 


kurduğu Geri Dönüş SOTE ELİNE çabaları ilk ürünlerini vermeye başladı 


~i 

Hollanda'da, hükümetin dayatmayn çalıştığı geri dönüş koşullar nina karşı örgütlü eylem ve tepkiler ürünlerini vermeye baylıdı. Hükü- 
.mel, 16 Nisan'da, Aralık 1984'teki ilk önerilerinin bir bölümünü de-Biştirmek ve en fazla tepki gören maddeleri geri çeken yeni bir tasan sunmak zorunda kaldı. 55 yaşın üzerinde olup da geri döneceklere Türkiye'de ayda 416 Gulden ödenek verilmesi türünden maddelerin değiştirildiği ve bu miktarın en az 700, en çok 1100 Gülden olarak EE hükümet önerisini de, B ve Geri Dönüş Komiteleriyle birlikte sendikalar ve muhalefet partileri de “yetersiz” olarak nitelediler, 20 Nisan günü Amsterdam'da yapılan ve üç aylık çalışmaların Sonuçlarını yansıtan toplantıda, geri dönüşe ilişkin haklar konusunda örgütlü, kararlı, birlikli ve yığınsal çabalarla önemli yol alındığı, ama daha yapılacak çok iş olduğu ve savaşın sürdüğü vurgulandı, 


Konu 1984 sonunda gündeme gelmişti 


Ekonomik bunalım ve işsizliğin ağırlaşmusıyla birlikte, göçmen işçilerin “işe yaramaz” saydıkları kesimlerini kapıdışın etmeye, göçmen işçi sayısını kendi sermaye çikarları doğrultusunda azaltmaya çalışan Balı Avrupa ülkelerine, 
1984 sonlarında Hollanda da eklendi. Aralık 1984'de, hükümet, 55 
yaş üzerindeki işçileri, 416 Gulden maaşla ülkelerine yeri gönderme önerisi yaptı ve bu yönde bir yasa çıkarabilmek için çalışınaları başladı. Yasa tasunsı, geri dönüşü “gönüllü” olmaktan çıkaran, dönüşe “zorunlu” nitelik kazandıran, dönüşü oldu bittiye getiren ve yıllardır en ağır koşullarda sömürülen yabancı işçilerden ucuza kurtulma» yı hedefleyen maddeler içeriyordu. 
Hollanda'daki Türkiyeli işçi kitlesi, arasında büyük huzursuzluk, kararsızlık yaratan Bakanlar Kurulu önerilerine karşı caydırıcı tepkide bulunmak, Türkiyeli ve tüm göçmen işçilerin haklarını korumak gereği ortaya çıktı, Ancak, böyle bir çalışmanın bölük pörçük, bireysel yürütülemeyeceği; politik eğilimleri, düşünceleri ne olursa olsun, tüm Türkiyeli işçilerin birlikli ve olabildiğince örgütlü çalışmasının 


gerektiği açıklı, 

MTİB'in Şubat ortalarında baş-Mattığı geri dönüş toplantıları kısa zamanda yaygınlaştı. Hollanda'nın çeşitli kentlerinde, kasabalarında işçiler geri dönüş komiteleri kurmaya başladılar. Buralarda yapılan toplantılara çök değişik kesimler- den işçilerin katıldığı, tümünün kendi sorunlarına sahip çıkma ve haklarını arama özlemi içinde bulundukları görülüyordu. Bir yandan da, işçilerin geri dönüşe yönelik düşüncelerini ve istemlerini be- 


ipek için anket çalışmaları yapılmaya başlandı. Hollanda'nın 
59 yerleşim bölgesinde 7 bin işçiyle anket yapıldı. Bu anketler, 

yüzde 95'inin Hollanda hükümetinin geri dönüş ödenek ve yardımlarını 55 yaş sonrasıyla sınır landırmasını kabul etmediklerini; yüzde 70'inin maaşlı dönüşten, yüzde 30'unun toplu para almaktan yana olduklarını; geri dönüşe yaş sınırı getirilmesini istemediklerini ortaya koyuyordu. Geri dönüş nedenlerinin başında ise işsiz- 


48 civarı işsizdi, konuya ve geri 
dönüşe en fazla ilgi gösterenlerin 40-50 yaş arası yaş grubu olduğu anlaşılıyordu. 

Gerek anketler, gerekse 24 bölgede binlerce işçinin katıldığı toplantılar, işçilerimizin haklarına sahip çıkmaya Kararlı olduklarını ve belli bir örgütlenme ve yol gös- 


Amsterdam'da geri dönüş toplantısı 


HTİB ve Hollanda Geri Dönüş Komiteleri 20 Nisan'da Amsterdam'da komitelerin temsilcilerinin, Hollanda siyasal parti ve sendikal çevre söz” cülerinin ve Türkiyeli işçilerin katıldıkları bir toplantı düzenledi. Toplantının amacı, daha önceki 3 aylık yoğun çalışmalarda ortaya çıkan geri dönüşe ilişkin ortak görüşlerin hükümete, siyasal partilere, kamuoyuna ulaştırılmasıydı. Hükümet, toplantıdan dört gün önce, €ski önerilerini kimi noktalarda düzelten yeni bir geri dönüş yasası taslağı açıklarıış olduğundan, bu yeni öneriler ko» 


— 


nusundü da görüş belirtme gereği ortaya çıkı ve toplantıya katılanlar bu konuda da yeni bir değerlendirme yaptılar. © 


Toplantıya, çeşitli bölgeler- den gelen ve çoğunluğu geri dönüş komitelerini temsil eden yüze yakın işçi katıldı. Bunun yanısıra, Sosyal Demokrat Muhalefet Partisi, Hollanda İşçi Partisi, Pasifist Sosyalist Parti, Hollanda Komünist Partisi, Radikal Politik Parti'nin temsilcileriyle Hollanda İşçi Federasyo- 


nu ve hükümete yakın Hollans da Hiristiyan Sendikalar Birliği sözcüleri ve yarı resmi bir da- 


nışma organı olan Hollanda Yabancılar Merkezi sözcüsü de konuşmacı olarak katıldılar, Türkiye'nin Hollanda Büyükelçiligi ve Çalışma Ataşeliği makamlan ise tüm ısrarlı çağrılara rağmen toplantıya gelmeyerek işçi sorunlarına verdikleri değeri 
(0) bir kez daha belli ettiler. 


Konuşmacıların tümü, hükümetin yasa tasarısını eleştirirken kendi tutumlarını da ortaya koyuyorlardı. Siyasal parti sözcüleri, geri dönüş konusundan önce yabancıların, göçmen işçilerin, Hollanda'da yaşama ve çalışma haklarının sonuna kadar korunmasından yana olduklarını vurguladılar ve özgür iradeye dayanan ve geri dönenlerin tüm haklarının sağlandığı bir geri dönüşten yana olduklanni bildirdiler. Pasifist Sosyalist Parti sözcüsü, hükümetin 
55 yaş altındakileri üç aylık ödenekle kapı dışari etme önerisini skandal olarak nitelerken, konuşması dinleyiciler tarafindan heyecanla karşılanan Radi- 


kal Parti sözcüsü hükümetin son önerilerinden bir Hollandalı olarak utanç duyduğunu belirtti, Komünist Partisi sözcüsü ise geri dönüşün göç sorunundan ayrılamayacağını ve esas sorunun Hollanda'da eşit hakların sağlanması olduğunu vurguladı, Geri dönüş yaşı kosunda ise, İşçi Partisi (PVdA) milletvekili ve Parlamento Grubu Yabancılar Komisyonu Başkanı Burmeer yaş Sınırına karşı çıkarken, diğer konuşmacılar 45 yaşla 57,5 yaş arasında sınırlar önerdiler, Siyasal parti ve sendika sözcülerinin çoğu geri dönüş uygulamasının bir yılla sınırlandırılmasını oldu bittiye getirilen bir zorunlu geri dönüş sağlama olarak nitelediler. 


Pi TR 
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Binlerce işçiyi temsijen toplantıyı izleyen 90 civarındaki komite temsilcisi ve işçi tartışmalara katılarak görüşlerini bildirirken, katılımın oldukça çeşitli olduğu, çeşitli çevrelerden işçilerin ortak sorunlarını görüşüp karara bağlayabilmek için biraraya geldikleri gözleniyordu. 


terme olduğunda çıkarları etrafinda kisa sürede toparlanabileceklerini gösterdi. Bu eylemler Hollanda siyasal çevrelerinde ve demokratik kamuoyunda da yankısız kalmadı. İşçiler, kendi haklarına sahip çıkmakta ve bu haklar için savaşmakta kararlı olduklarında arkalarında çeşitli güçleri bulabileceklerini gördüler, 22 Mart 1985” de HTİB ve yerel geri dönüş komitelerinin ortak toplantısında, Hollanda’ daki Türkiyeli işçilerin geri dönüşe ilişkin ortak önerileri toplandı ve Hollanda hükümetinden istemler özetle şöyle belirlendi: 


»Geri dönüş gerçekten gönüllü olmalı, yasal ve idari baskılar kalkmalı; 

sAylık ödenek 1000 Gulden- den az olmamalı; 

«55 yaş Sınırlaması kalkmalı, 21-55 yaş arası tüm göçmenler isterlerse ülkelerine dönebilmeli ve orada Hollanda'daki asgari ücret üzerinden üç yıl maaş alabilmeli; 

sÜç yıl içinde uyum sağlama» yanlara Hollanda'ya geri dönme hakkı tanınmalı; 

»Uyum süresi istemeyen, kesin dönen işçiler üç yıllık maaş tutartarı yanında Hollanda'da çalışlıklan süre boyunca İşveren: tarafindan adlarına ödenmiş pirimleri bir defada alıp gidebilmeli; 

«Geri dönen işçiye yapılacak tüm ödemeler devletten devlete qefil, aracısız olarak işçinin kendisine yapılmalı; 

e Ailesiyle birlikte geri dönen 
18 yaşından küçük çocuklarına 
23 yaşinı bitirene kadar istekleri 
halinde Hollanda'ya geri dönme hakkı tanınmalı; 

»Geri dönüş yasasının uygulama süresi hükümetin önerdiği gibi bir yıl değil, en az 5 yıl olmalı, böylece olay bir oldu-bittiye getirilmemeli... 

Geri dönüş komiteleri ve HTİB geri dönüşe ilişkin olarak, Türkiye Hükümetinden de bir dizi istem- de bulundu. Bunların başında kesin dönüş yapan işçilerin yurt dışında geçirdikleri süre boyunca SSK'ya prim ödemiş sayılmaları, şu anda var olan günlüğü 1 dolardan borçlanmanın kaldırılması, vatanda kendisine düşük faizli kredi verilmesi, çocuklarının eğitimi için 


porilarının geçerliliğini ve askerlik bedelinin $ bin gulde- ne indirilmesi geliyordu. 
Çıkanlmak istenen geri dönüş yasasına göçmen işçilerin örgütlü ve yığınsal tepkisi Hollanda'da geniş çevrelerin ilgi ve tepkisiyle birleşince, hükümet ilk tasarıyı geri 


çekmek zorunda kaldı. Sik sık ` 


“İstemlerimiz hakkımızdır” belgisiyle, iane istemediklerini, sadece yıllar süren bir çalışma ve sömürü karşılığında haklarını -o da bir bölümünü- istediklerini belirten işçilerin HTIB ve Geri Dönüş Komiteleri etrafinda yükselttikleri istemler, yürüttükleri eylemler ve çabalar ürününü verdi. Hükümet, 
16 Nisan'da yeni bir geri dönüş 
tasarısı açıkladı. Yeni tasarıda 55 
yaş sınırından taviz verilmiyor ama geri dönenler için bekârlara 700- 
1000 gulden, ailesi Hollanda'da 
olanlara 1000-1500 gulden arasında aylık geri dönüş ödeneği bağlanmasi kabul ediliyordu. Bu bir ilk adımdı ama, hakların savaşarak, birleşerek, örgütlü çalışmayla elde edilebileceğini gösteriyor ve ilerisi için umut veriyordu. 

HTIB ve Geri Dönüş Komiteleri'nin temsilcileriyle, 20 Nisan'dâ Amstertlam'da toplanan ve iktidar partileri dışındaki tüm partilerin sözcülerinin, iki büyük işçi küruluşunun temsilcilerinin, katıldıklar n, istekleri kamuoyuna duyurma toplantısında, yeni açıklanan ve önümüzdeki günlerde meclise gelecek olan yasa önerisi değerlendirildi ve “savaştık ve kazanıyoruz. 
ancak benüz savaşın sonuna gelmedik” sonucuna varıldı, Yapılan değerlendirmeye göre yeni hükümet önerisi kimi düzeltmeler, özellikle de ödeneklerin yükseltilmesi gibi olumlu öğeler taşımakla birlikte özü aynıydı ve bir “defol yasası” olmaklan öteye gitmiyordu. 
Demek ki çabalar ve mücadele henüz bitmemişti. 

Hollanda'da geri dönüşe ilişkin yapılan çalışmalar, işçi kitlesinin somut sorunları ve istemleri etrafinda yürütülecek bir çalışmanın yığınsal olabileceğini ve kamuoyunu etkileyebilecek güce ulaşabileceğini gösterdi. Gözlenen bir diğer gerçek de, işçilerimizin hakları için savaşmaya hazır olduklarıydı. 


yor; DGB ve oni lm ve sanayi sördika 

rı sözkonusu gençleri hakları konusunda aydınlaracaklır. Ayrica işçi temsilcilerine yönelteceğimiz. 
bir çağrıyla, işyeri anlaşmalarıyla genç Türk yurttaşlarını parasız izin olanağı tanınmasını ve böylelikle gençlerin ek vergi ödemeksizin, Türkiye'de tam süre askerliklerini yaptıktan sonra Federal Almanya'ya geri dönebilmeleri- nin sağlanmasını istiyeceğiz. İş pazarının gergin durumu, Fedecal hükümetin sözkonusu olgudan yararlanarak alaycı bir biçimde geri dönüşü teşvik programım uygulamasına yol açmamalıdı Das Genel Yönelim Kurulu üyesi daha sonra basın temsilcilerine başarılı çalışmalarını överek FEBAG'ı tanılı ve FEBAG' in gençler arasında önemli birdemokratik çalışma yürüttüğünü vurguladı, Ardından söz alan FEBAG sözcüsü ise DGB'ye leşekkür etti ve FEBAG'ın neden kurulduğunu ve bugün 81 girişimi koordine ettiğini açıkladı. Sözcü, bedelli askerlikle ilgili, gençlerin bedelin tümüyle kalkmasından $ bine inmesine kadar çeşitli istemlerinin o olduğunu, FEBAG'ın ise tüm bu istemleri desteklediğini dile getirdi. 

Son olarak konuşun Düsseldorf Daimler Benz gençlik temsilcisi Abdullah Kıran ise gençlerin bedeli neden ödeyemeyeceklerini somul sayılar ve örneklerle dile getirdi, 


Büyükelçiliğe gidildi 

Daha sonra Mete Atsu eşliğin- de Bonn Büyükelçiliğine giden gençler, elçiliğin buhçe kapısından duhi içeri alınmadılar, Mete Atsu sadece konuşma tesisati üzerinden elçilik yetkilileri ile görüşebildi. Kendisine içeriye alınmayacakları, mektuplarını postaylu göndermeleri gerektiği belirtildi. Türkiye dıştemsilciliğinin kendi sorunlarına ne kadar önem verdiğini anlayan gençler enformasyon çadırına geri döndüler, 

Büyükelçiliğin gençlerin en yakıcı sorunlarından biri karşısındaki bu kayıtsız tavrı ARD televizyonu tarafından da izlendi ve aynı akşam yapılan yayında eleştirildi. FEBAG kendileriyle görüşmek istemeyen Büyükelçi'ye daha sonra yazılı olarak başvurdu ve istemlerini dile getirdi. 


Sayfa 4 


HABERLER/YORUMLAR 


Türkiye Postası 3 Mayıs 1985 


Turgut Özal Hannover'de protesto edildi 


Bu yıl Türkiye'yi “kardeş ülke” ilan eden Uluslar” rası Hannover Fuan'nın açılışına gelen Turgut Özal Hannover'de sendikalar ve işçi örgütleri tarafından protesto edildi. Insan ve işçi haklarının ayaklar altına alındığı ve Kürt halkına, tüm demokratlara karşı yoğun bir saldırıya geçildiği bir ülkenin başbakanı olan Özal'ın Bonn'da Federal Başbakan Kohl tarafından devlet töreniyle karşılanması kınandı. Alman 
Sendikalar Birliği (DGB) Hannover şubesinin 17 
Nisan günü düzenlediği protesto toplantısında şube başkanı Norbert Knopf'un yanısıra Kimya İşçileri 


Sendikası ve ICi- Metali Sendikası'nın merkez sekreterleri Özcan Sağlam ve Yılmaz Karahasan da birer konuşma yaptılar. Ortak Pazar üyeliği başladıktan sonra doğacak serbest dolaşım hakkını ve göçmen işçilerin Federal Almanya'daki sosyal haklanm salmaya gelen Özal'ı, Sol Birlik'i destekleyen Birlik Yolu, DİB-AF, FİDEF, Gerçek ADK, KKDK ve KOMKAR örgütleri 20 Nisan'da yaptıkları bir yürüyüşle protesto ettiler. Yürüyüş öncesi dağıtılan 
12 bin bildiri ve açılan enformasyon standlarıyla 
rejimin gerçek yüzü tanıtıldı. 


Diktatöre göre Türkiye'de işkence de yok siyasi tutuklu da... 


Evren Antalya konuşmasında 


gene aba altından sopa gösterdi 


Bir süredir Özal'ı öne sürüp tüm şimşekleri onun çekmesine sessizci seyirci kalan Evren, son günlerde, kimi demokratik çıkışlar rejimi zorlamaya başlayınca, faşizmin askersel ayağının varlığı» nı hatırlatmakta kendini alama» dı, Antalya'da, turizm haftasının başlaması münasebetiyle yaptığı ve “Düğün değil, bayram değil, eniştem beni neden öptü?” sözünü hatırlatan konuşmasında, turizm 


bestenin tr mel 


ketist mesini istiyorlarsa bu rejimi es: 


ypa abi 


yan gelişmelerin başında Türkiye” deki rejimin, yurt dışındaki çok geniş yabancı çevreler tarafından iy eleştirilmesi geliyordu: 

stelik artık rejime ve uygulamalarına karşı tepkiler tüm baskılara râğmen yurt içinden de yükselmekteydi. SODEP'in Küçük Kurultayı'ndaki “öncelikler bildirgesinde SODEP ilk kez “eksiksiz demokrasi” diyor ve bunun için Anayasa ile bazı yasaların değiştirilmesi gerektiğini ileri sürüyoroanélojmnoihot odë çal iarna 


-Konsey Komisyonu 1986'da |: 


du. Öteyandan DYP dë, Anayasa" da yeralan, eski siyasilere siyaseti yasaklayan maddenin değiştirilmesini istiyor; daha da önemlisi DYP'deki Demirelciler Evren'in şahsında askeri vesayete karşı çıkıyorlardı. İşçi kesimlerindeyse Türk-İş dahil, ciddi bir sabırsızlık ve iş hayatına yönelik yasaların değiştirilmesi istemleri vardı. İşte Antalya'da turizm haftası açılışın- 


Ermeni, Türk, Kürt gençleri! Sözümüz size 


Ekrem AKSU 


Tercüman'da bir başlık: “Talat Halman bir Ermeniye kefil oldu.” Talat Halman kimdi, birden çıkaramadım, sonra hatırladım: 
12 Mart döneminin kültür bakanlarındandı. Merak ettim, Talat bey Tercüman'ı neden hiddetlendirmiş, acaba bir teröristle ilişkisi mi varmış haberi okudum. 


Meğer Washington'da Kongre Kütüphanesinin (ki dünyanın en büyük kütüphanelerinden biridir) 

gre bölümü şefi emekli ol- 
$ muş. Onun boşalan yerine başz vurular olmuş, bu arada Sovyet- 


islerden ABD'ye göçen Çörekçi- 


İ yan isimli bir de Ermeni türko- 

£ log başyurmuş. Yine Amerika'da 

F bir üniversitede profesörlük yapan Talat Halman da başvuranlar arasından bu Çörekçiyan'ı en uygun bulup onu tavsiye etmiş (anlaşılan Talat bey Amerika'da sözü dinlenen bir adam!). Vay nasıl olurmuş! Bir Türk nasıl Ermeniyi tavsiye edermiş! 


Ne Sovyetlerden ABD'ye göç 
eden Çörekçiyan'ı, ne de 12 
Martçı bakan Talat Halman'ı savunmak bizim işimiz değil, Bu gerçeği herhalde Tercüman'daki en azılı anti-komünist meslek» daşlanmız bile kabul ederler. Ancak şövenizmin her türlüsüne karşı durmayı görev bildiğimiz- den bukonuda birkaç söz etmek boynumuzun borcudur. Şu zihni- 
.yete bakın. Tercüman'a kalsa bir Türkün bir Ermeniyle hiçbir alışverişi olmayacak! Mesela bir dişçiye giderken iyi bir dişçi olup olmadığına değil, Türk mü yoksa Ermeni mi, onu araştıracağız. Bir bakkaldan alışveriş yaparken sattığı mal taze mi, hile yapıyor mu, fiyatlari ucuz mu diye bakmayacağız, Türk mü yoksa Ermeni mi, ona bakacağız. Bir sanat eserini değerlendirirken eserin kendisi güzel mi, değil mi diye değil, “sanatkar Türk mü, Ermeni mi?” diye soracağız. Bunun sonu nereye varır, düşünün hele. Varacağı yer bellidir: Nazilerin Yahudileri toplum dışı İlan ettikleri gibi Ermenileri de top-Jum dışı tan etmeye. 

f w 


Bakın kaderin cilvesine! Biz ki Osmanlı saltanatını yıkan devrimin çocuklarıyız. Biz ki Osmanlı- nin devamı olmakla değil, Osmanlı padihaşına başkaldıranlann mirasçısı olmakla övünürüz. 
Yine de Osmanlı padişahlarını, Tercüman'ın bu gözü dönmüş şövenizmine karşı savunmak zorunda kalıyoruz 

Gerçek ortada: Birçok Osmanu padişahı Tercüman'in bugün halkımıza aşılamak istediği bu dar kafalıığa kapılmadılar. Bunun örnekleri çoktur, saymakla bitmez. Ama hiç kimsenin gözünden kaçamayacak kadar kocaman birini hatırlatalım: işte Istanbul'umuzda eşsiz güzelliğiyle ünlü Dolmabahçe Sarayı. Besbelli 1856 yılında bu eşsiz sarayı yaptıran Sultan Abdulmecit mimarını seçerken “Türk mü, Ermeni mi?” diye sormamış. Sormamiş ve bu büyük görevi yetiştrdiği mimarlarla ünlü Ermeni Balyan ailesinden Karabet ve Nikogos Balyan efendilere vermiş. (Yalnız Dolmabahçe Sarayı değil, şimdi sadece harabesi kalan Çırağan Sarayı, Ortaköy Camii ve bugün İstanbul'u süsleyen daha birçok yapı bu ailenin yetiştirdiği mimarların eseridir.) iyi ki de öyle yapmış! Böylece yurdumuzu bu güzel esere kavuşturduğu için bu konuda Sultan Abdülmecit ile anlaştığımızı söyleyebiliriz. 


Dolmabahçe Sarayı ve daha birçok büyük eser nası Osmanlının sevap hanesine yazılıysa (asıl şerefin bu eserleri yaratan emekçilere alt olduğunu da unutmuyoruz) 1915'te Ermenilere karşı yapılan ve ne yazık ki yakın tarihin en büyük katliamlarından biri olan katllam da Osmanlının günah hanesine yazılıdır. Tercüman'dan farklı olarak biz bu gerçeği de ne unutuyoruz ne de inkar ediyoruz. Esasen inkar edenlerin yalancılığını halkımız iyi bilir, çünkü bundan yetmiş yıl önce yapılanları birçoğumuz dedelerimizden, ninelerimizden dinledik, 


sorumlusu olan Enver, Talat ve Cemal Paşalar, yani ittihat ve Terakkinin başları, Osmanlı Devletini Turan hayalleri peşinde ve Alman emperyalizminin çıkarları 
doğrultusunda bir oldu-bittiyle 1 
Dünya Savaşına soktular ve milyonlarca insanımıza yok yere krydilar. Milyonlarca yurttaşımız açlıktan, soğuktan, ilaçsızlıktan ölürken, İttihatçılar ceplerini, kasalarını doldurdular, milyonlar 
(0 zamanın milyonu bugünkü milyar demek) vurdular. Sonunda da yaptıklarının hesabını vermemek için efendilerinin yanına, Almanya'ya kaçtılar. 


Osmanlı saltanatını yıkarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin Ermenilere karşı yapılmış olan katliamı inkar etmesi, hele hele savunması gereksizdir. Osmanlının borcunu niye biz ödeyelim? Bizim de ondan soracağımız hesap var. Gereksiz dedik. Fakat anlaşılmaz değil. Bugün Türkiye'de idareyi ellerinde'tutanlar Enver, 


Cemal ve Talat Paşalarla arala- 


rında kesin bir ayırım çizgisi çizmeye yanaşmıyorlar, çünkü Evrenlerin, Özalların izledikleri politika 65 yıl önceki devrimci Ankara hükümetinin politikası değil, Enverlerin, Talatların, Cemallerin politikasına yakın bir politika Tabil farklar da var, Mesela bugünküler zamanı gelip kaçtıklarında Talatlar, Enverler gibi Berlin'e değil, Washington'a kaçacaklar. 
Tercüman, Hürriyet gibi gazetelere bakarsanız Ermeni katliamını inkar etmemek, hele hele mahkum etmek, yani bizim şu ya” zda yaptığımız, bugünkü Asâlar cı,bilmem neci Ermeni teröristleriyle işbirliği yapmak demekmiş. 
Bu suçlamalar bizi korkutmaz, çünkü her konuda olduğu gibi terör konusunda da alnımız açıktır. 
Teröristleri biz kesinlikle mahkum ediyoruz. Mahkum ediyoruz çünkü hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın terör bugün ancak gericiliğe yarıyor. Halklar arasına düşmanlık sokmak, gerçek düşmani gizlemek isteyenlere yari- 


yor. 
Bu yüzdendir ki başta CIA olmak üzere emperyalizmin tüm 


gizli servisleri terör örgütlerine ilşmiyorlar, aksine onlardan yararlanmaya çalışıyorlar. Bunun da Türkiye'de, Federal Almanya" da, Italya'da, Yunanistan'da örnekleri çoktur, saymakla bitmez tükenmez. Ermeni teröristlerin- den bir örmek verelim. Iki ay önce Paris'te Orly katliamı davası görülürken Fransız gizli servisinin katliamın yapıldığı dönemdeki başkan yardımcısı Jean Baklouti Fransız ajanlarının uzunca bir süredir Asala'ya sızdıklarını ve bu örgütün eylemlerinin yakından izlendiğini resmen açıkladı. 
Ayrıca yine Baklouti daha katliamdan önce katliamın baş s0- rumlusu olarak mahkum olan terörist Garbisyan'ın telefon konuşmalarını dinlediklerini seyahatlerini izlediklerini de itiraf etti (Hürriyet, 25.2.85, 5.9), Garbisyan'ın tehlikeli bir terör” örgütünün sorumlularından biri olduğunu bilen, üstelik Garbisyan'ı onun hangi telefon kulübesinden kiminle konuştuğunu bilecek kadar yakından izleyen Fransız gizli servisi bu adamı niye tutuklama” dı? Orly katliamını niye engellemedi? Böyle davranan sırf Fransız gizli servisi olsa, Fransızlar Ermeni teröristlerini destekliyor diyelim. Gelgelelim biliyoruz ki, Federal Alman ve Italyan gizli servisleri hem de idam mahkumu olarak aranan Mehmet Ali Ağca" nın telefon konuşmalarını daha Papa'ya saldırmadan önce dinliyorlardı. Yine de onu da tutuklamadılar. Durum ortada. 
Kendileri de itiraf ettikleri gibi NATO ülkeleri gizli servisleri teröristleri çok yakından izliyorlar. 
Fakat engel olmuyorlar. Neden? 
Bu sorunun cevabını verebilmek için kâhin olmak lazım değil Adamlar teröristlere engel olmuyorlar, çünkü teröristlerin yaptıkları işlerine geliyor. 
Tercüman'dan, Hürriyet'ten söz ettik. Fakat sözümüz onlara değil, Sözümüz şu veya bu nedenle, belki de kendisi açısından saygi değer ülküler uğruna terörizmin geçerli yol olduğunu sananlara. bu yola sapan Ermeni, Türk, Kürt gençlerine. 
Gençler! izme alet ol~ 


A 


27 Mays münasebetiyle kimi 
bozguncu mihrakların eski günleri geri getirmeye çalıştıklarını, buna asla izin verilmeyeceğini söytedi. Böylece, 1 Mayıs'ın sahibi işçisınıfı, Demokrat Parti'nin kuruluş günü olan 14 Mayıs'ı sahiplenen Doğruyol Partisi ve 27 Mayıs'ın simgeleştirdiği ilerici, halkçı çizgi, eski CHP kitleleri ve CHP'nin mirasçısı partiler, bu güçlerin tümü, General Evren” den azan işitmiş ve aba altından sopayı görmüş oluyorlardı. 

Evren konuşmasında, özellikle 
1982 anayasası Üzerinde durdu. 
“Anayasa turizmi de geliştirecek olan huzurun güvencesidir. Ama son günlerde Anayasa'yı değiştirmek için çeşitli oyunlar görüyoruz. 
Dışarıdan da akıl hocaları gelip fetva veriyorlar, Bir de tutturmuşlar Türkiye'de işkence var diye, Türkiye'de işkence yoktur. Olduğunu söyleyenler maksatlı olarak yalan söylüyorlar. “Türkiye'de işkence var mı” diye sokaktaki halka mı sordular? Hep gelip hapisanedeki anarşisilerle konuşuyorlar. Onlardan bilgi alıyorlar. Türkiye'de fikir suçlusu da yoktur. Bazı dernek üyeleri hapisteler ama onlar fikir suçlusu değiller. 141 ve 142. maddelerden yargılanıyorlar” dedi. 

Böylece Evren, son Amerika gezisinde bir hayli sıkıştırılan ve “Türkiye'de Türkeş'ten başka siyasal tutuklu yoktur” diyerek işin içinden sıyrılan Özal'ın yalanlarıni doğrulamış ve 14) ve 142. maddelerden yargılananlarıntümünü de anarşisi-terörist saymış oluyordu. 

Diktatörün bugüne kadar kendi söyledikleriyle deçelişen bir sözü'de Türkiye'de işkence olmadıkiydi. Paçası sıkışınca kabulettiği, “Birkaç münferit olay var, ama suçluları takip ediyoruz” dediği; sıkıyönetim o komutanlıklarının bile zaman zaman açıklamalar yapmak zorunda kaldıkları kurumlaşmış işkenceyi Evren artık toptan reddediyor. En önemlisi de, son günlerde çeşitli siyasal çevrelerden ve işçi çevrelerinden yükselmeye başlayan anayasanın ve faşizan yasaların değiştirilmesi istemlerine de faşizmin kılıcını göstererek “hayır” diyordu. 


Evren'i bu konuşmaya zorla- 


Avrupa Konseyi Ei Kurulu” nun 22 Nisan günü Strasbourg'da başlayan ve Türkiye konusunu da tartışan toplantısında, Özal hükümeti umduğunu bulamadı. Konsey'in Türkiye'yi ilgilendiren konulardaki gündeminde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsilen giden Türkiye delegasyonunun yetki belgelerinin oylanması ve Steiner'in hazırladığı “Türkiye raporu”nun görüşülmesi vardı. Genel Kurul'dan ayrı olarak, Konsey'in yürütme organı olan ve üye 
21 ülkenin dışişleri bakanlarından oluşan Bakanlar Komitesi toplantısında da, dönem başkanlığının Türkiye'ye verilmesi sorunu ele alınacaktı. 

Türkiye delegasyonunun yetki belgelerinin onaylanması, Türkiye raporunda “demokrasiye geçiş konusundaki gelişmelerin memnuniyetle karşılandığı” ibaresinin yeralması ve Konsey'in alt komis- 


yonlarından birinin, “yaz oturumunu” 1986 yılında Istanbul'da yapmasının kabülü Ankara yönetimi için sevindirici noktalardı ama, Ankara gene de umduğunu bulamadı ve sevinemedi. 

“Sevincin kursakta kalmasına” yol açan sonuçlardan birincisi, Bakanlar Komitesi dönem başkanlığının Türkiye'ye verilmesi- nin kabul edilmemesiydi. Oysa Özal hükümeti, Özal'ın son ABD gezisinde Amerikan yönetimin- den alınan açık desteğin Batı Avrupa hükümetlerini etkileyeceğini ummuştu ve dönem başkanlığını alârak Batı Avrupa'da içine düştüğü yalnızlığı kırmayı planlıyordu. 

Ikinci “tatsızlık”, Sosyalistlerin, Türkiye'deki rejim konusunda bir yıl öncesine kıyasla “yumuşamak” bir yana, Komünistlerle birlikte çok net bir tavır takınmaları oldu. Üçüncü “tatsızlık” ise 


Sol güçler için değerli bir kazanım 


Sol Birlik Gazetesi çıktı 


Sol Birlik tarafindan Türkiye ve Batı Avrupa'da yayınlanması öngörülen Sol Birlik gazetesinin ilk sayısı 1 Mayıs'ta çıktı. “Çıkarken” başlığini taşıyan başyazısında yayin hedefleri özetlenen gazetenin ilk sayısında Sol Birlik'i oluşturan partilerden TKSP adına Genel Sekreter Kemal Burkay'ın, TİP adına Genel Başkan Behice o Boran'ın, TKEP adina Genel Sekreter Teslim Töre'nin, TSİP adına Genel Başkan Ahmet Kaçmaz'ın ve TKP adına Genel Sekreter Haydar Kutlu'nun yazıları da yer alıyor. 

Sol Birlik gazetesinin başyazısında gazetenin yayın hedefleri açıklanırken “Yayın politikamızı Sol Birlik'in or- 


taklaya belirleyeceği görüşlerine, ortak belgeler temelindeki ana politik doğrultusuna, yaklayımına; ortak ilkesel ve politik sorunlara ilişkin kararlarına bağlayacağız. Bu ortak politik çizgiye yığınları kazanmanın propaganda aracı olacağız” deniyor. 

Gene aynı yazının bir başka paragrafında ise genel vurgunun yönü Şöyle açıklamıyor: “Yayın politikamız, öteki bütün sol güçlere dostluk ve eylem birliği anlayışı temelinde yaklaşacaktır. Sol güçler arasındaki ayrılıkları bu ana doğrultusunun önüne çıkarmayacaktır.” 


Avrupa Konseyi'nden “Bulgaristan'daki Türkler” konulu birkarar çıkartarak bu konuda Balı Avrupa ülkelerinin desteğini almaya ve dikkatlerin Türkiye'deki rejim üzerinde yoğunlaşmasını önlemeye çalışan Özal hükümetinin, bunu ramaması oldu. Sosya» list gfubun, “Bulgaristan sorununun” “Türkiye'de demokrasi konusu” ile birlikte ele alınmasına karşı gösterdiği sert tepki karşısında, bu konu Genel Kurul'un gündemine bile girmedi., 


Özal hükümeti için oldukça tatsız bir gelişme de, Sosyalist grubun 23 Nisan akşamı yaptığı toplahtı ve basın açıklaması oldu. 
Bu toplantıda, Sosyalist grup, Türkiye'de bugünkü koşullar sürerken, Avrupa Konseyi'nin, 1986 
yaz giurumlarından birisinin Istanbul'da yapılması yolundaki kararını kınadı. Basın açıklamasında 
en önemli nokta ise şuydu: 1986 


İsveç'te 
TCO'nun dâyanışma toplantısı 


Kısa adı TCD olan İsveç Memur Sendikalar Birliği" nin, Türkiye'de sendika ve insan haklarının geri alınması için 18 Nisan'da düzenlediği basın toplantısına Türkiye demokrasi güçlerini temsilen, İş Müfettişleri Derneği Başkanı Ahmet Erol ve İlerici Kadınlar Derneği'nden Yaşanır Uyamk konuşmacı olarak katıldı» lar, Toplantıda İsveç Genel İş Sendikası'ndan Johan Peanberg de Türkiye'ye yaptığı zìyaretlerle ilgili gözlemlerini anlatarak, DİSK'le dayanışmalarının süreceğini açıkladı. 

Aynca Stockholm Kültürevi Salonu'nda da “Sessiz Kalmayacağız” belgisi altında Türkiye'deki baskıları ve mücadeleyi anlatan fotoğraflardan oluşan bir sergi açıldı. 


yazındaki komisyon toplantısının Istanbul'da yapılması halinde, Sosyalisi grup da, Batı Avrupa ülkelerinden birinde, büyük bir olasılıkla da İsviçre'de; kendisini destekleyen diğer Konsey gruplarıyla ve Türkiye demokrasi rize silcileriyle birlikte, “alternatif bir konferans” toplama kararı almiştı, 


Türkiye demokrasi güçlerinin temsiltileri, Konsey toplantısı 


öncesinde 33 imzalı ve 7 sayfadan - 


oluşan bir belgeyi bütün Avrupa Konseyi parlamenterlerine tek tek göndererek, “demokrasiye geçtiği” iddia edilen Türkiye'deki gerçek durumu sergilediler ve diktatörlük rejimi adına Konsey çalışmalarına katılan milletvekillerinin yetki belgelerinin onaylanmamasını istediler, 

Bunun dışında, ‘bu 33 kişiyi temsilen, TSIP Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz, Maden-Iş Genel 


Başkanı Mehmet Karaca ve Bank-Sen Yürütme Kurulu üyesi Cahit Baylav'dan oluşan üç kişilik bir heyet, 22 Nisan sabahı, Konsey'in Sosyalist grubunun toplantsina kalıldı ve burada Ahmet Kaçmaz bir konuşma yaptı. 


Öte yandan, Batı Avrupa'da 


,Türkiye Komünist Partisi'ne yö- 


nelen saldırıları protesto eden kişilerce kurulmasına başlanan “TKP Savunucuları Komiteleri”n- 


“den ilki olan Hollanda'daki komi- 


tenin, Konsey üyelerine gönderdiği mektup da geniş ilgi uyandır- 


Mektupta, Türkiye'deki bütün politik tutukluların serbest bırakılmalan için Konsey üyeleri ellerin- den geleni yapmaya çağnılıyordu. 
Bu mektubun içeriği ayrıca Komünist grup adına Konsey'de yapılan konuşmada da geniş ve etkili bir biçimde dile getirildi. 


Köy Enstitülerinin 45. yılı Köln'de törenle kutlandı 


Köy Enstitüleri'nin kuruluşu- nun 45. yılında, Federal Almanya" da Türkiye Öğretmenler Derneği, 
20 Nisan 1985 Cumartesi günü 
Köln'de VHS salonlarında bir kutlama toplantısı düzenledi. Alman ve Türkiyelilerin büyük ilgisini gören toplantıya katılan konuklar, demek tarafından dağıtılan kırmızı karanfillerle izlediler. 

Dernek başkanı Necati Şahin, iki dilde yaptığı açış konuşmasında, Köy Enstitüleri'nin tarihine deinerek sayısal veriler aktardı. Daha sonra Köy Enstitüsü mezunlandan ressam ve eski SBF Basın-Yayın Yüksek Okulu öğretim üyesi Hamza İnanç. Türkiye'de kimsenin elinde bulunmayan fotoğraflardan oluşan bir dia gösterisiyle Köy Enstitüleri'ni tüm yönleriyle yansıttı, 

Panele onur konuğu Olarak, Prof. Dr. Server Tanilli'nin yanısıra, Köy Enstitüsü mezunu yuzar Dursun Akçam, öğretmen çevirmen Arif Gelen, yazar Yusuf Ziya Bahadınlı, öğretmen Mevlut Koca, 


Köln Üniversitesi Eğitbilim Bölümünden Prof. Dr. H.R. Becher ve Herald Groch da katıldılar. 


Panele katılan Köy Enstitüsü mezunlan, yıllar önceki anılarını anlaurken, o günlerin coşkusunu sanatçı nitelikleriyle de donatarak izleyicilere aktardılar, 


Bilindiği gibi, Köy Enstitüleri, 17 
Nisan 1940 yılında yoksul köylere ve köylüye, onlar için ve onlarla birlikte, öğretimi götürmek amacıyla İsmail Hakkı Tonguç tarafindan kuruldu. Köy Enstitüleri, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in onay ve desteği ile dünyada benzerine az rastlanan başanlı bir eğitim yöntemi planlayıp uygulamaya koydu. Demokrat Parti iktidarı tarafından 1950 yılında kapatıldıklarında, yurda binlerce yapı, bağ-bahçe, işlik, derslik ve tarlanın yanısıra 17 bin öğretmen ve sağlık memuru armağan etmişerdi. Köye öğretmen olması amaçlanan Köy Enstitüleri arasından çok sayıda yazar, ozan, ressam, sendikacı ve milletvekili yetişti. 


kait öğrenmekten başka yol yoktur! 


Ulm Yabancılar 
Meclisi'ne sol güçlerin adayı seçildi 


Uzun zamandır gericilerin hegemonyasında bulunan 15 kişilik Ulm Yabancılar Meclisi'nin Üç Türkiyeli üyesi için bu yıl yapılan seçimlere sol güçler bir “Demokratlar Listesi” oluşturarak orlak aday gösterdiler. Aralarında DİB- 

DEF, KOMKAR, Kurtuluş, 
ATİF, HDB ve Devrimci İşçi'nin bulunduğu sol güçlerin gösterdiği 
adaylardan Mahmut Savasan 388 
oy alarak üyeliğe, Necdet Şirin ise 
252 oy ularak yedek üyeliğe seçildiler, 


100 sanıklı 
yeni bir 
TKP davası 


100 sanıklı bir TKP davası daha 
açıldı. Böylece, İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi'nde görülen TKP davalarında sanık sayısı 238'e yükseldi. Trakya bölgesinde Türkiye Komünist Partisi örgütleri oluşturdukları savıyla açılan davada 40'y 
tutuklu 100 sanık için 2 yıl ile 25 
yıl arasında değişen ağır hapis ce-Zası isteniyor. 

Türk Ceza Kanunu'nun 141, maddesine göre cezalandırılmaları istenen sanıklar arasında, SODEP Mardin ili Idil ilçesi başkanı Avukat Hasip Kaplan, SODEP Kırklareli Yönetim Kurulu üyeleri Dursun Ergenekon, Hüseyin Durmaz, SO-DEP Babaeski Ilçesi Yönetim Kurulu üyesi Seyit Ali Günel, Babaeski Halkevi Başkanı Cemal Avcı, Köy-Koop müdürü Vahap Gürel, Edirne İGD Başkanı Kadir Özhan Barlas, Lüleburgaz Demokratik Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Kantarcı ve Arif ismet Yılmaz da bulunuyor. 
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EKONOMİ 


Büyük sermayeden üstü örtülü bir itiraf 


“Kemer sıkma” üretimi ve yatırımları geriletti 


Büyük sanayi kuruluşlarında yapılan bir araştırmada, üretim ve yatırım miktarlarında meydana gèlen gerilemelerin birinci nedeni olarak, iç pazarın daraltılması gösterildi ve böylece, Türkiye büyük Sermayesi, “üstü örtülü” de olsa ekonomik durgunluğun önemli nedenlerinden birisinin “kemer sikma” politikalarından kaynaklandığını “itiraf” etmek zorunda kaldı. Istanbul Sanayi Odası'nın (1SO) “1983 Yılının Dördüncü Üç Ayında Imalat Sanayi 


Talep yetersiziği 


Yüksek taz va kredi yeter sirleği 


1883 1980 


1983 1980 


Sanayide düşük kapasite 
Ile çalışma nedenleri 


1983. 198i 


Onlar da “bölücü 


.. 99 


ve “bozguncu” mu u ki? 


Elimin altında, Istanbul Sa- 
_ nayi Odası'nın (ISO) hazırladıöl, “1983 Yılının Dördüncü Üç Ayında imalat Sanayi Sektörünün Durumu” adlı bir belge var. Bu yayın, üzerinde yoğun tartışmaların yapıldığı ve polemiklerin sürdürüldü- 
“ğü, bütün sıcak konulara ışık tutuyor. Türkiye kapitalizmi- nin v “24 Ocak Kararları"- 


Özlem ÖZGÜR 


te ile çalışmaya neden olan faktörlerin ilk sırasında, “talep yetersizliği” gösteriliyor. 
Hem de, yüzde 45 ağırlıkla. 
Bu olgu yalnızca, yığınların enflasyonun altında ezildiklerini göstermekle kalmıyor. Aym zamanda, süngülerin gölgesinde, bunalımın bütün yükünün yığınların sırtına yıkıldığını; ancak bu yöntemle bunalımın. aşılamadığını, aşıla- 


makosid Rinit aarin sl 


Sektörünün Durumu” adlı araştırmasında, Türkiye imalat sanayiinin yüzde 60 kapasite ile çalıştığı belirtildi ve sanayi kuruluşlarını, düşük kapasite ile üretim yapmaya zorlayan faktörlerin başında, “talep yetersizliği”nin geldiği kaydedildi. ISO'nun Türkiye'nin en büyük 930 sanayi kuruluşunda yaptığı araştırmada, Türkiye imalat sanayiinin düşük kapasile ile çalışmasının ve buna dayalı olarak, yatırım ve üretim miktarlarında artışlar sağlanamamasının 


nedenlerinin yüzde 45'inin “talep yetersizliği”nden kaynaklandığı belirtildi. Araştırmaya göre, sanayi kuruluşlarının düşük kapasite ile çalışmasına, talep yetersizliğinin yanısıra, yüksek faiz uygulaması ve kredi darlığı (mali sorunlar) ile hammadde ve enerji yetersizliği neden oldu, Araştırmada, Türkiye imalat sanayi işkolların- 


da düşük kapasite ile üretim ya- ` 


pılmasının nedenlerinin, yüzde 25'inin yüksek faiz ve kredi darlığından, yüzde 19'unun hammadde ve yüzde 7'sinin enerji yetersizliğinden kaynaklandığı belirtildi. 

Nedenler değişiyor 


1SO'nun araştırmasına göre, imalat sanayiinin düşük Kapasite ile çalışmasına ve bunja bağlı olarak, yatırım ve üretim miktarları- nin yetersiz kalışına neden olan faktörler arasında, son birkaç yıl içinde önemli yer değiştirmeler oldu. Örneğin, 1980 yılında, sanayikesiminin düşük kapasite ileçalışmasına neden olan faktörlerin başında yüzde 30 ile enerji yetersizliği geliyor ve bunu, yüzde 21 
ile hammadde yetersizliği izliyordu. Üçüncü sırada yüzde 20 ile talep yetersizliği ve dördüncü sirada da, yüzde 19 ile kredi sorunları yeralıyordu. 


Böylece, hammadde ve enerji yetersizliğinin düşük kapasite ile çalışmaya etkisi, son üç yıl içinde yüzde 51'den yüzde 26'ya gerilerken; aynı dönemde, talep yetersizliği ve kredi sorunlarının etkisi, yüzde 30'dan yüzde 70'e yükselmis oldu Kapasite kullanımını 


DIŞ HABERLER 


Sayfa 9 


Sosyalist 
Enternasyonal uzayda silahlanmaya 


karşı çıktı 


Reagan yönetiminin “yıl dızlar savaşı” projesi, 77 sosyalist ve sosyal demokrat partinin oluşturduğu Sosyalist Enlemasyonal'in 18 Nisan'da Brüksel'de sona eren toplantisında da eleştirildi. 

Sosyalist Enternasyonal'in Başkanlığını yapan SPD Başkanı Willy Brandt, yaptığı konuşmada, toplantıya katılan hiçbir partinin bu projeyi savunmadığını söyledi. Aynı zamanda, Batı Avrupa'nın “barışçı bir uzay araştırması” programı geliştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi. 

SE Başkan Yardımcısı ve Avusturya Sosyalist Partisi eski Başkanı Bruno Kreisky de ABD'nin askersel alanda Sovyetler'den geri olduğu iddialarının yalan olduğunu ve ABD'nin bu yalana dayanarak silahlanma yarışını tırmandırmak istediğini söyledi. 


Darısı gerici diktatörlük altında acı çeken halkların başına 


Moskova, Amerikalı amiralin çağrısına olumlu cevap verdi 


Sovyetler Birliği, atom silahı denemelerini 


durdurmaya hazır 


Nisan ayının ortasında Sovyetler Birliği Yüksek Prezidyumu, ABD'de bulunan “Savunma Enformasyon Merkezi” yöneticilerinden ve Amerikan âtom denizaltısı filosunun “babası” olarak tanınan emekli amiral Larogue ve Caroll'a gönderdiği mektupta 
6 Ağustos 1985'den itibaren atom 


silahlar denemelerinin dondurul- » 


masına hazır olduğunu duyurdu. 
“Enformasyon Merkezi” yöneticileri daha önce yaptıkları bir çağrı ile Hiroşima'ya atom bombası alilmasının 40. yıldönümünde, atom silahları denemelerinin ABD ve Sovyetler tarafından karşilikh olarak durdurulmasını önermişlerdi 

Sovyetler Birliği verdiği yanıt- ta tüm atom denemelerine son verilmesini öngören Sovyet öneri» sini de anımsattı. Sovyetler Bir- 


liği'nin böyle bir uygulamaya her 


MICHAIL SIMYANIN 
SBKP.MK Sekreteri zaman hazır olduğunu belirterek, atom silahlarına sahip diğer devletlerin olumlu tutum alması durumunda bu konuda moratoryum uygulanmasına daha da erken 


Arjantin'de cuntacı generalle mahkemede hesap veriyor! 


Latin Amerika ülkelerinden ArjJantin'de, 22 Nisan'da, eski diktatörlerin yargılanmasına başlandı. 
Aralarında eski cunta başları Jorge Videla, Roberto Viola ve Leopoldo Galtieri'nin de bulunduğu cuntacı generaller, verdikleri emirlerle 70'li yıllardaki adam kaçırma, işkence ve cinayetlere yolaçmaktan yargılanıyorlar. Davada 700'ün üzerinde cinayet, işkence ve adam kaçırma olayı incelenecek. 


Öte yandan davanın başladığı gün onbinlerce Arjantinli, yeni 


““Dövlet: Başkan Raul" Alfonsin? 


LEOPOLDO GALTIERI- JORGE VIDELA - ROBERTO VIOLA 


geçilebileceği üzerinde durdu. Bunun atom silahlanması yarışının frenlenmesinde önemli bir adım olacağı belirtildi. 

23 Nisan günü yapılan Sovyetler Birliği Komünist Partisi MK Plenumunda Genel Sekreter Gorbaçov, Cenevre'de bir süre önce ilk aşaması tamamlanmış olan ABD-Sovyet görüşmeleri üzerinde de durdu. Gorbaçov, ABD'nin uzay silahlarının, görüşülmesin- den kaçınmakla yapıcı sonuçlara varmayı zorlaştırdığını belirtti. Bu 
tavrı ile Reagan yönetiminin 1985 
Ocak ayında görüşmelerin nasıl yürütüleceği konusunda yanlmış anlaşmayı da bozduğunu hatırlatan Gorbaçov, ABD'nin bu yaklaşımını düzelteceğini umduğunu söyledi. 

Nisan ayının üçüncü haftası içinde bir haftalık bir iyi niyet ziyareti için Federal Almanya'ya gelen Yüksek Sovyet delegasyonuna başkanlık yapan SBKP MK 
Sekreteri Michail Simyanin 19 
Nisan'da Bonn'da yaptığı basın toplantısında Federal Almanya yönetiminin Reagan'ın uzayı silahlanıdırma projesini desteklemekteki telişini endişe ile karşiladıklarını belirti, Sovyet parlamenterler, Federal Almanya'daki temaslarında, uzay silahlarının Avrupa'da da ilişkileri gerginleştreceği üzerinde durarak yöneticileri uyardılar. Aynca, Sovyetler Birliği'nin Federal Almanya ile sadece normal değil, aynı zamanda iyi komşuluk ilişkileri sürdürmek dileğinde olduğunu vurguladılar. 


Vietnam zaferi 
10 yaşında 
Vietnam halkının ABD em- 


peryalizminin saldırısına karşı yürüttüğü savaşı zafere ulaştır- 


e sr ide e ili a ESİR, 


gede, üslü örtülü de olsa bu soruların bile yanıtları vaf. 

Örneğin, Turgut Özal, 18 

Nisan 1985 tarihinde Köln 

Radyosu'nda yaptığı konuş- 
“mada, Türkiye halkının enflasyona ezdirilmediğini, gelir ve 

Ücret — artışlarının, o sürekli 

enflasyon oranının üzerinde saptandığını söyleyebilmiştir. 

Bu sözlere karşı, “yalana bak 

yalana” desek, Özal kalkıp “bunlar bölücü, bozguncu ve vatan haini” diyerek işin 

indan sıynlacaktır. Iyisi mi, 

zal'ın bu sözlerini, bırakalım büyük sermayenin kendisi yanıtlasın. 

Sözünü ettiğimiz belgenin 
41 ve 42. sayfalarında, 1983 
yılında, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının yüzde 66'sında, işçi ücretlerinde hiçbir değişikliğin olmadığı kaydediliyor. Yani 1983 yılında, fiyatlar yüzde 39 oranında artış göstermiş; ama, işçilerin yaklaşık üçte ikisinin ücretleri, yerinde saymış...Ne var ki, ai yine de ezilmemiş.. 

zal haklı! Enflasyon, silindir değildir ki... 

Daha bitmedi. Holding patronlarımızın, Özal'a vereceği birkaç yanıt daha var. ISO' nun, 1980 öncesine ilişkin yayınlarına bakıyorum. Bu dönemde, holding patronlarının, şikayetçi oldukları konuların birinci maddesinde, sürekli iş» çiler var. Ücretler, çok yüksek bulunuyor. Sürekli, grevler- den şikayet ediliyor. Ve bunların, Üretim gerilemesine neden olduğu söyleniyor..liginçtir ki, SO'nun son yayı» nında işçilerden, ücretlerden en küçük bir şikayet yok.. 

Yorumlamaya gerek var midir? 

Sürdürelim. Bunalım önce” si, holdinglerimizin pazar darlığından, tüketim yetersizliğinden, en küçük bir şikayetleri yoktur. Bunalımın 1980 
öncesi yıllarında bile, talep yetersizliği, düşük kapasiteli üretime neden olan faktörlerin son sıralarında yeralıyor. 
ISO'nun ilgili yayınının 21. 
sayfasında ise, düşük kapasi- 


He onu deli başladın gösteriyor. 


Yine dönüp, 1SO'nun 1980 
öncesi yayınlanma bakıyorum. Bu dönemde, holding patronlarının, ne kredi ve ne de faiz oranlarından, en küçük bir şikayetleri yoktur. 
ISO'nun son yayınında ise, üretim yetersizliğine neden olan faktörlerin ikinci sırasında, yüksek faiz ve kredi kıtlığı yeralıyor. Hem de, yüzde 
25 ağırlıkla... Bu durum, “24 
Ocak Kararlarının başta gelen silahlarından birisinin daha, şimdi dönüp sermaye sınifini vurmaya başladığını göstermiyor mu? 

Devam edelim. Özal, Köln Radyosu'nda yaplığı konuşmada, bir başka şey daha yumurtlamıştır. Özal'a göre, Türkiye hızla sanayileşmekte; sanayileşmiş Ülkeler kategorisinde yeralmakta ve dahası, Türkiye'nin o gerçekleştirdiği kalkınma hızları, dışarıda “takdir” ve “hayranlıkla” karşılanmaktadır. Kimlerin “takdir” ve “hayranlıkla” karşıladıklarını bilemiyoruz; ama Özal'ın bu yargısına, holding patronlarının verdiği yanitin, “Türkiye ekonomisin- de dal kıpırdamıyor” şeklin» de olduğunu biliyoruz. 

Örneğin, 1SO'ya ait sözünü ettiğimiz yayının 24, sayfasın» da, Türkiye yapım sanayi yatınımlarına İlişkin anket sonuç» ları yeralıyor. Sonuçlar şöyle: Türkiye'nin en büyük 930 sanayi kuruluşundan 791; 
1983 yılında bir kuruşluk yatı” 
rım yapmamış, taş üstüne taş koymamış. Dahası, Türkiye" nin en büyük parababalanının. 
yüzde 78'i de, 19B4 yılında hiç yatırım yapmayacaklarını söylemiş... 

Kime inanalım? Özal'a mı, 


Y yoksa holding patronlarına 


mı? Özal, herşey yerli yerinde, Türkiye ekonomisinin ciddi bir sorunu yok diyor, Aksini söyleyenler, “maksatlı” kişiler, “bölücü” ve “bozguncular"dır buyuruyor. Özal ne demişse, holding patronlar tersini söylüyör. Holding patronları da “bölücü” ve “bozguncu” mu ki... 


Ocak Kararlar” olarak anılan ekonomi politikalarının sonucu olarak ortaya çıktı. Yığınların satınalma gücünün sürekli geriletilmesi iç pazarı daralttı ve talep yetersizliği, üretim ve yatırım miktarlarının yetersiz kalmasında birinci faktör haline geldi. Aynı şekilde, sıkı para ve yüksek faiz politikaları, sanayi kuruluşlarını para sıkıntısının içine soktu ve sonuçta, para kıtlığı, kapasite kullanımını olumsuz yönde etkileyen ikinci faktör durumuna yükseldi. 


Öte yandan, 1980 ve daha önceki bunalım yıllarında, kapasite kullanımını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin başında enerji ve hammadde yetersizliğinin gelmesi, büyük oranda “döviz kıllığı”ndan kaynaklanıyor ve Türkiye, sanayiinin gerek duyduğu hammadde, aramalı, montaj malzemesi, petrol ve benzeri girdileri satın al- 


yalist dünyanın ve IMF'nin dayattığı ekonomi politikalarının kabul edilmesi ve “24 Ocak Kararları” nın uygulamaya konulmasıyla, başta ABD olmak üzere emperyalist finans odaklarından alınan kredilerle Türkiye büyük bir borç yükünün altına sokuldu ve bu yöntemle, döviz darboğazının geçici de olsa "üstü örüldü” ve bu durum, enerji ve hammade sikintısının öneminin azalmasına neden oldu. 


Yatırımlar duruyor 

ISO'nun “1983 Yılının Dördüncü Üç Ayında Imalat Sanayi Sek-Görünün Durumu” adlı araştırma» sında, sanayi yatırımlarının büyük miktarlarda gerilediği kaydedildi ve bu duruma gerekçe olarak, yüksek faiz, para darlığı ve “talep yetersizliği” gösterildi. Örneğin, ISO'nun araştırmasına konu olan Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından yüzde 85'ini oluşturan 791 işletme, 1983 yılın» da hiç yatırım yapmadı. 


ISO'nun 930 büyük sanayi kuruluşunda yaptığı anketin sonuçları, yatırımların geleceğine de ışık tutuyor. Anket sonuçlarına göre, sanayi kuruluşlarının yüzde 78'i, “önümüzdeki dönem yatırım yapacak mısınız?” sorusunu, “hiçbir yatırım planlamadık ve yatirim harcamasında bulunmayacafz“ şeklinde yanıtladılar. 


makta güçlük çekiyordu. Emper-* 


llenn haketti! 


KOMUTAN ORTEGA Nikaragua’daki 
“Kontralar”a yardım önerisi onaylanmadı 


23 Nisan akşamı yapılan oyla» 
mada Reagan yönetiminin Nikaragua'daki karşıdevrimcilere 14 
milyon dolar duha yardım yapılması önerisi ABD Temsilciler Meclisi'nde reddedildi. 180 milletvekili yardım verilmesini onay» larken, 246 milletvekili de karşı öy kullandı. Karar, Reagan'ın Nikaragua politikasının ABD parla» mentosunun tümü tarafından onaylanmadığını göstermek açısından önem taşıyor. 

Bir süre önce de Kontra'lara yardım kararı ABD Senato'sunda görüşülmüş, ve yardım önerisi az bir oy farkı ile onaylanmıştı. Şimdi, hükümetin tasarısının Kongre” nin uzlaştırma komisyonunda tekrar ele alınması gerekiyor. 

Temsilciler Meclisi'nin yardımı onaylamamasını o memnuniyetle karşıladığını belirten Nikaragua Devlet başkanı Ortega, ABD ile bir süredir kesilmiş olan görüşmelerin başlaması yönündeki talebini yineledi. 


düzenin tanesi ve eski genc- i cezaya çarptırılmasını istedi. 
Arjantin'de askersel diktatörlük döneminde en az 
9 bin kişi cunlanın kurbanı olmuştu. Ülkede 1983 
yılı sonbaharında yapılan seçimlerle tekrar demokratik düzene geçilmiş ve yeni seçilen devlet başkanı Alfonsin, cuntacı generallerin yargılanarak, cezalan- 


Lübnan'da Lübnan'da politik bunalım ve çatışmalar durmak bilmiyor İsrail, Lübnan'dan çekiliyor mu, yerleşiyor mu? 


dırlacaklarını açıklamıştı. 


komisyon kurulmuştu. 


Nisan ayının üçüncü haftası içinde İsrail işgal kuvvetleriyle birlikte hareket eden sağcı Hiristiyanlar Sayda kenti yakınlarındaki iki Filistin kampı» ni yoğun top ateşine tutarak, 50 kadar kişinin ölümüne yolaçtılar. Güney Lübnan'da ve Beyrut'da çatışmalar sürerken İsrail de “güvenlik kuşağı” adı altında Lübnan topraklarının bir bölümüne el koymaya, burada mevziler kurmaya ve üsler inşâ etme- 


„ye başladı. 


Bilindiği gibi Lübnan'da nisan ayının ikinci haftasında Başbakan Raşit Kerami de Beyrut'un batı kesiminde değişik milis gruplar arasında süren yoğun çatışmaların önlenememesi üzerine istifa etmişti. Bu durumda Lübnan'da ortaya çıkan hü- 


Ocak ayında yapılan başkanlık seçimlerini Neves'in kazanması ülkede bayram sevinciyle karşılanmıştı 


Neves'in ölümü diktatörlere yarayabilir 


Bilindiği gibi Arjantin'de 1976 Dilinde bir askeri darbe ile iktidara gelen cuntacı generallerin yönetimleri süresinde ülkede 30 bin kişi kaybolmuştu. Ülkede demokratik düzene geçildikten sonra, kaybolanların başına ne geldiğini araştırmak üzere bir 


tekleniyor. 


olan Vietnam Güneydoğu As- ya'da güçlü bir barış kalesi. 


kümet bunalımı ve ağır İsrail saldırısı koşullarında parlamentonun Sayda'lı üyelerinden Nezih Basri, Arap ülkelerinin devlet başkanlarına çatışmalara son verilmesi için ağırlıklarını koymalarını istçdi. 


Lübnan'da gittikçe daha kritikleşen ve bir ABD müdahalesine daha açık hale gelen koşullarda bangei bir çözüm için uluslararası bir Ortadoğu konferansının biran önce toplanması önem kazanıyor. 
Birleşmiş Milletler Geneli Kurulu'nun kararı doğrultusunda Genel Sekreter Perez de Cuellar'ın bu yöndeki girişimleri, sosyalist ülkeler, bağlantısız ülkeler ve Arap ilerici yönetimleri tarafından des- 


Brezilya'da 21 yıllık diktatörlükten sonra demokratik seçimlerle devlet başkan seçilen, ancak resmen görevi devralacağı gün ağır bir hastalık nedeniyle ameliyata alınan Tancredo Neves, 20 Nisan'da öldü. Neves in yerine Başkan Yardımcısı Jose Samey atandı. Samey, devler başkanlığı görevini devraldığı toplantıda, 


Neves 'in progrumını aynen uygulayacağım açıkladı. 


Ancak Samey mn devlet başkam olmasının yalnızca 


ülkede yıllardır iktidar ellerinde bulunduran diktatörlerin işime yarayacağı bildiriliyor. Sarney in, ölen devlet başkanı Neves it aksine, 1964 yilindaki askersel darbeyi desteklemiş olması ve tüm diktatörlük döne minde generallerle işbirliği yapmış olması da bu idldidyı güçlendiriyor. Neves'in panisi olan Demokratik Hareket Partisi (PMDB) de Samey'e karşı fazla bir sempati beslemiyor. Öle yandan Neves'in cenazesi devlet töreni yapılmak üzere Sao Paulo'dan başkent Brasil'e götürülürken yaklaşık 2 milyon Brezilyalı sokaklara dökülerek, ülkede diktarörlüğe karşı elde edilmiş bulunan demokratik kazanımları korumaya ka- 


rarlı olduklarını gösterdiler, 


ABD basınına göre, 1960 yıimdan bu yana ABD savunma sisteminde bulunan elektronik beyinler yaklaşık 3700 kadar yanlış alarm verdiler. Böylesi yanlış alarmlar sonucu “kazara” olabilecek bir nükleer patlama milyonlarca insanın. ölümüne yol açabileceği gibi, tüm- den bir nükleer savaşı da başlatabilir. 

Bugün ABD Avrupa'ya, giderek daha çok nükleer başlıklı füze yerleştirme çabasında, Bu çaba “kazara” olabilecek nükleer patlamaların tehlikesini çoğaltıyor. 


3 Ekim 1979 sabahı, ABD 
Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir uçak radarı hava boşluğunda, ne olduğu belirlenemeyen bir maddenin ABD'ye doğru yol aldiğmi saptadı. Bu bilgiler hemen Kolorado'da bulunan 
ABD Hava-Uzay Savunması Genelkurmayı'ndaki elektronik beyine iletildi. Elektronik beyin Şu yanıtı verdi: “Bu madde bir Sovyet nükleer denizaltısından fırlatılmış bir füzedir”. Ve arkasından da ABD Balistik Füzeler Saldırı Merkezi'ne “başvurma” emrini verdi. Hemen birkaç dakika içerisinde saldın- ya geçme-emri verildi. Ancak son anda radarlar bu maddenin ne olduğunu saptayabildiler: “Bu madde uzaya gönderilen 

|, bir öl uydusunda an 
Tüze parçasıdır.” Ve bizler 


İŞTE EN GELİŞKİN BİLGİSAYARDAN BİRİNİN KARMAŞIK YAPISI, AMA O DA HATA YAPABİLİR... 


Bilgisayar, atom ve “kazara” ölüm... 


meye başlanan Pershing füzelerinin hedeflerine ulaşması için 6 ile 8 dakika yeterlidir. 
Böylece Pershing füzeleriyle ilk ve ani vuruş hesaplanıyor, Eğer birgün yukandaki “tatbikat programı” örneği bir durumla karşılaşılaşılırsa, bu alarmın doğru olup olmadığını kontrol etmeye yeterli zaman olmayacak ve anında saldırılacak. 

15 Eylül 1980'de bir ABD 
üssünde B-52 tipi nükleer bombalama uçağı, üzerinde bomba yükü varken aniden ateş aldı. 
Yangını söndürmek için üç saat gerekti. Bu üç saat boyunca Dakota ve Kuzey eyaletlerinde yaşayanlar “kazara” bir ölümü burunlarının dibinde gördüler, 

Öte yandan ABD Kongresi" 
ne sunulan bir raporda Boeing ve General Dynamics kuruluşlari tarafından üretilen, deniz- den karaya atılabilecek “Tomawak” nükleer başlıklı füzelerde üretim yanlışlıkları olduğu ve bu yanlışlıklar sonucu nükleer felaketlerin doğabileceği belirlendi. 

Washington Post gazetesinin gözlemci J. Andersen'in yaptığı bir araştırma sonucunda, ABD Nükleer Stratejik Kuvvetleri'nde çalışan personel arasında alkol, uyuşturucu madde alışkanlığının yaygın olduurla e edi Bu alışkanlıkla-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Daha da ivedi hale gelen eski bir istem... 


K.Almanya'daki Yabancı BE 


Yabancı eğitimi ve yabancılar 


kasını ancak yüzeyde ve çok az 


öğrenciler için anadil desi 


politikası alanında şu günlerde, yabancı öğrenciler için anadil derslerinin gerekliliği daha yoğun bir biçimde ve yeni “bağlaşıklarla” birlikte tartışılıyor. GEW (Bilim ve Eğitim İşçileri Sendikası) yıllardan beri bu dersin yeni' bir ders olarak konmasını istiyor. GEW'nin Bremen şubesi bu konuda daha da ayrıntılı bir önergeyi karara bağlayarak, bundan sonra soruna nasıl yaklaşılması konusunda örtak bir temel oluşturdu: 

1) Anadil dersleri yabancı öğrenciler için yeni zorunlu bir ders olarak konmalı ve Alman eğitim makamlarının denetimi altında olmalıdır, 

2) Aynca bu derslerin, dersler bütünü içine alınabilmesi için gerekli koşullar sağlanmalıdır. 


Birinci öneriye ilişkin 

gerekçeler 

a) Çocuğun, içinde bulunduğu ilk topluma hazırlanışının ve düşünmesinin gelişiminin taşıyıcısı 


` olarak anadilin görevini, okulda, 


ikinci dil (hele aniden olursa kesinlikle) yerine getiremez. 

b) İki dilin öğrenilmesi koordine edilirse, ikinci dil olan Almancayı öğrenim süreci anadil tarafından desteklenir, geliştirilir ve hızlandınlar, 

c) Anadil, özellikle ailede ve aynı ülkeden gelmiş diğer insanlarla iletişimde en önemli araçtır. 

d) Anadil, gelinen ülkenin (anavatanın) edebi ürünlerinin okunması ve o ülkeyle ilgili bilgi edinilmesinin de aracıdır. 


Tutarlı bir anadil eğitimi politikasına öncelikle göçmen emekçi çocuklarının ihtiyacı var... 


olduğu gibi bugün de hâlâ a) bilgi edinme; b) düşünceleri düzene koyma; c) diğer insanlarla iletişim için önemli bir araçtır. 

Temel olarak anadilin yerine getirmek zorunda olduğu bu işlevlere buradaki yabancı çocuklar için bir yenisi eklenmektedir. Zira anadil, ikinci dilin öğrenilmesinde temeli oluşturur. 

Şayet iş göçmenlerinin aileleri bir veya iki öğrenci kuşağı sonra evde anadili konuşmayacak olurlar- 
sa, yani bu ailelerin çocukları 20 


veya 30 yıl sonra algılamalarını Al- 


gerekçe gösteriyorlar. Bunlardan da makamların gerekçelerini kendi gerekçekleri haline getirmemelerini isterim. Ve şayet bölgede az yabancının bulunduğu okullarda ya da az öğrencili azınlıklar için organizasyon gerçekten yeterli değilse onlara şöyle derim: “Öyleyse organizasyonun geliştirilmesi için çaba gösterin. Buna gücünüz yetmiyorsa, hiç olmazsa durumun berbatlığını anadil dersine karşı gerekçe haline getirmeyin.” 

4. Dil sayısının konusu: Bremen'de okullarda 72 farklı anadilin olduğunu bize hatırlatanlara da, aynısını söylemek zorundayım. 

"derdim; “Mali pë- 


düşmanı eğilimler gösteren öğretmenlerin tutumundan doğan zorluklara değiniyor. Onlara şöyle derim: “Bu tutumdaki kimselerle yapabildiğiniz her yerde yoğun, sürekli ve dayanışmayı sağlayıcı biçimde tartışın”. 

7. Başarısız denemeler konusu: Bir de “Biz anadil dersleri yapıyoruz, hem de iki yıldan beri, ama hâlâ...” diye söze başlayanlar var. 
Onların sözünü kesip şunlan söylerim: “Anadil derslerinin çocuğa 


olsalardı nelerin olacağını çocuğun 


üçe bakap göremezsiniz Gk, af yila 


ten anadil dersinin gerekliliğine 


destekler. Asıl önemli olan şudur: Şayet bizler anadil derslerinin, dersler bütününün içine alınmış bir biçimde; bütün okul türlerinde” ve her sınıfta; özellikle Almanca dersiyle sıkı bir bağlantı içinde; yabancı çocukların özel öğrenim durumuna içerik, dil ve yöntem açisından uygun olan iki dilde hazırlanmış ders materyalleriyle; Alman eğitim makamlan denetiminde; öğrencilerin geldiği ülkeden gelen, iki dili de bilen ve buradaki toplumla kaynaşmış öğretmenler tarafından yapılmasının gerçekleşmesine ve tanınmasına, bizim gibi düşünmeyen ve aynı şey için başka gerekçeler gösteren ve başka amaçları olanların “yardımıyla” da katkida bulurlabildiğimizde, -yanlış bağlaşıklar konusunda endişe duymamamız gerekir, Zira böyle bir anadil dersi geri dönüş dalgasını geliştirmekten daha çok geriletecektir. 

11. Velilerin isteği konusu: 

Çok sık olmamakla birlikte arasıra şu gerekçe de öne sürülüyor: “Hele şu veliler! En azından bazı veliler çocuklarının anadil dersi görmesini istemiyorlar. Bu veliler daha çok, çocuklarının Almanya" da okulda başanlı olmasını...ve sonra bir meslek...ve üniversite- ye...” Velilerin ağzıyla konuşan bu kimselere de, asıl anadilin ihmal edilmesinin Almanya'daki okulda başarılı olmanın önünü tıkadığını ve bu kimselerin velileri bu konuda aydınlatmaları gerektiği hatırlatılmalıdır. Bundan başka; en azından ilerici öğretmen arkadaşlar, Türk velilerin görüşlerini, örneğin Türkiye'deki askeri rejimin değerlendirilmesi veya Kuran kurslarının insanın temel gereksinmeleri arasında olduğu gibi konularda, hakli olarak pekala kuşkuyla el ae 


 Venihavel çocuklari. 


Dinin. — 


Bu olaydan bir ay kadar sonra birgün aniden ABD savunma sistemindeki kırmızı alarm lambalari yafıp sönmeye başladı. 
Elektronik beyin hemen şu saptamajı yapıyordu; “Sovyet balistik füzeleri yoğun bir saldırıya geçti,” Bu yanıltan sonra derhal nükleer saldırı emri verildi. 
Saldırı hazırlıkları sürerken, yapılan yanlışlık altı dakika sonra bulundu: Elektronik beyinleri programlayan bir görevli yanlışlıkla “tatbikat” programı bandını elektronik beyine takmış. 
Sonuç, alu dakika süren bir nükleer savaş tehlikesi. 

Bugün Avrupa'ya yerleştirin 


İnsan beyni ve yetenekleri nelerdir? 

Saniyoruz bü Soruya kesin yanıt vermek kolay olmayacak. 
Genelde toplumsal yaşam içinde neleri yapmakla yetenekli olduğumuzu” tam olarak biliyor muyuz? Acaba içimizden kaçımız şu Soruları sormuştur kendi kendine: kimim ben gerçekten? Neleri 


yapabilecek (o yetenekteyim? 
Acaba beynimi yeterli kapasitede çalıştırabiliyor muyum? 


Şüphesiz insanin yaralıcılık gücü sonsuzdür. Günümüz- deki bilimsel ve teknik ilerlemelere bakıldığında gerçekten de insanın yaratıcılık gücünün sonsuzluğu görülüyor. 

Ama bu gücü herkes kullanabiliyor mu? 

Bilimsel araştırmalara göre, insan beyni, gücünün ancak binde biri, evet binde biri kadar çalışmaktadır. Kendi beyninin gücünden olabildiğince yararlananlar oldukça çok çevremizde. Biz bu insanlara “dahi” ya da “yetenekli” diyerek genellikle bir köşeye çekiliyoruz ve beynimizin sonsuz gücü konusunda “beynimizi” pek yormuyoruz. Bununla herkesin birer dahi olması ge- 


İnsan beyni ve yetenekleri 


Bu demektir ki esrarı çeken bir görevli emiraltındaki füzelerle şöyle bir dünya yolculuğuna çıkmayı düşleyebilir, saldırı füzeleri Sovyetler Birliği'ne yönelik olduğu için de... 

İşte bunlar da dünyamızın başka bir sonu. Ama nedenler değişmiyor; bu sonu nükleer bir savaş getiriyor. Ya beyni bulanan bir elektrik beyin, ya görünmez “kaza”lar, ya da göklerde füzesinin üzerinde Sovyetler Birliği'ne doğru yol alan kafayı esrarla çekmiş bir ABD'li görevli bize getirebilir bu sonu. 
Bu son'da kimsenin birbirine “yahu kazara ölüyorumuşuz biz” bile diyecek zamanı yoktur. 


rekliğini öne sürmüyoruz. 
Ama gösterilecek az bir çabayla beynimizden, onun yaratıcı gücünden çokça yararlanabileceğimizi belirtiyoruz. (Bu konuda bilim adamlarının yaptıkları önerilerin bazılarını aşağıda sizlere ileteceğiz.) 


Aşağıda vereceğimiz bazı örnekleri insan beyninin gücünü göstermesi açısından ilginç buluyoruz: 


` @ Bazı tarihçileregöre Sezar ve Büyük İskender, kendi askerlerinden 30 bin kadarını yüz ve isimleriyle tanıyabiliyorlardı. 

© Napolyon bir dakikada 2 
bin kelimeği, Balzac yarım saatte orta kalınlıkta bir romanı okuyabiliyorlardı. 

© Fransiz matematikçi Dagber, bilim adamlan önünde yapilan bir denemede, 3 dakika 
43 saniyede 10 tane matematik 
problemini çözdü. Aynı çözümleri bir bilgisayar 5 dakika 
18 saniyede yaptı. 

© Moskovalı bir gazeteci 35- 
40 saniyelik bir zaman süreci 
içerisinde 20 grupluk bir sayılar tablosunu belleğine geçirebiliyor ve birkaç ay sonra aynı tabloyu hatasız tekrarlayabiliyor. 


b) Bu yeni ders ancak okuldaki organizasyon bütününün içine alınırsa okuldaki günlük yaşam zenginleşecektir. 

c) Anadil dersi öğretmenleri, ancak anadil dersinin dersler bütününe entegre edilmesi sayesinde öğretmenler topluluğuyla kayna- 


“şabilirler, 


d) Anadil dersinin dersler bütününün içine alınması sayesinde Álman ve yabancı ailelerin eğitim âlahinda sorunlarının ortak olduğu da belirginleşecektir. 

e) Düzenli sınıflarda işlenen konularla anadil dersinde işlenen konuların içerik ve yöntem yönünden birbirine koşut olması, tüm öğrenme sürecinin koordine edilmesini olası hale' getirecektir. Bu süreçte anadil ve ikinci dilin kaynaştı!» 
mast özel bir önem taşır, 

Önergenin karara bağlanmasına, bu konunun çok uzun süreden beri tartışılmasına rağmen, anadil derslerinin neden gerekli olduğunu sürekli olarak gerekçelendirmek gereği hergün biraz daha belirginleşiyor. Alman çocuklar için anadilin önemini hiç kimse tartışma konusu yapmazken, yabancı çocuklar için anadil dersleri sözkonusu olduğunda, tekrar tekrar buna karşı gerekçelerin öne sürülmesinin nedeni, yabancı çocukların okul ve eğitim sorunlarının günlük okul yaşamındaki önemsiz sorunlar olarak algılanmasından kaynaklanmaktadır. Ama Alman öğrenciler sözkonusu olduğunda dilin, 1. Bilgi edinme; 2. düşünceleri düzene koyma; 3. diğer insanlarla iletişim aracı olarak sıralanan temel işlevlerini belirtmek ve buna dayanarak dilin önemini vurgulamak doğal birşey oluyor. Yabancı çocukların ikinci dili olan Almancayı Alman çocukları kadar iyi öğrenmeleri gerektiğini gerekçe göstererek, anadil derslerinin konması istemi, diğer istemlerin, (örneğin Almancayı geliştirmek için daha iyi kurs ya da daha iyi düzenli ders koşulları istemleri) arkasına konamaz. Zira anadil burada doğmuş yabancı çocuklar için bile, eskiden 


güçlü değildir. 
Aşağıda bu tür “Anadile karşı " 13 tanesi belirtiliyor ve bu karşı gerekçeler çürütülüyor. 

L Para konusu: Yöneticiler para olmadığını söylerse (bu istemin yaşama geçmesi tabii ki masrafa mat olacak) teknik olarak bütçe işlerinden anlamadığım için ne diyeceğimi bilemem. Ama şu ya da bu gereksiz veya insanları korkutucu Şeyler için her zaman para bulunduğunu ve bulanacağını gösterebilirim, göstereceğim de. Bundan başka, bu konuda sağlam bilgileri toplamadan, yetkililerin paraları harcamada yaratığı kargaşada da 


tartışmaya girmem. 
Ama arkadaşlar “Görüyorsun işte, para yok. geri çek” 


derse onlara şunu sorarım: “Bugüne kadar demokratik bir istemi, ezilenlerden yana bir istemi, Insan haklarının gerçekleştirilmesi yolundaki bir istemi geri çekmek için, para -hele milyarların silahlanmaya harcandığı bir ülkede ve zamanda- bizim için nezaman gerekçe oldu? Arkadaşlar, devletin bizi aldatan mali endişelerini kendi sorunumuz yapmayalım” derim onlara. 


2. Öncelik konusu: Bazılan “Şu sıra daha önemli sorunlar var” derse, onlara hak veririm; ama onlara diğer önemli sorunlarla ilgili bilgi edinmeleri için zaman vermeden önce, bu konuda genelde geçerli, içeriği açısından sözde gerekçelendirilmiş görüş ileri sürmemelerini isterim. 

3. Organizasyon konusu: Diğer bazı kuşkucular da hemen hemen hiç çözülmez olarak gördükleri, okuldaki organizasyon konusunu 


gerçekleştirilm. 

kendi zorluklarına yöneltmelerine izin vermeyin. Her şeyden önce sendikah olarak bizler bu sınırlann bulandırılmasına izin veremeyiz. Tabii bunlar, yabancıların arasındaki azınlıklarla özellikle Türkiyeliler arasında Kürtlerle ilgili, anadil derslerine bağlı duyarlı pvpik sorunlar için de geçerlidir.” 

“demem gerekir, “en 


5. Yabancı çocuklara ayncalık tanınacağı konusu: Bazıları da, öbür öğrencilerden daha çok ders görecekleri için yabancı çocuklara birayrıcalık tanınmış olacağını söytüyorlar. Bu gevezeliğin arkasına saklananların, çoğunlukla okula ve okulun eğitim görevine karşı kuşku duyan, yani bu düzeyde daha uzun süre okula gitmeyi kesinlikle bir ayrıcalık olarak görmeyen kimseler olduğunu söyledikten sonra, onlara şu hatırlatılmalıdır: Yabancı çocuklar her alanda ihmal ediliyorlar, Ama aslında bu ihmalin oldu-Zu her alandaki dengesizliği dengelemek ve devleti buna zorlamak toplumun ahlaksal yükümlülüğüdür. 

Anadil dersi için mücadele edenlerin, öncelikle Türk çocukları için kaygılanmalarından ötürü, anadil istemini eleştirenler arasındaki başka bir grup da bölgedeki 50, 
60 veya 70 ulustan çocuğa göre 
Türk çocuklarına (bir kez daha)ayncalıklı davranılacağını söylüyorlar. Bu gerekçeyi gösterenler, ülkemizde eşitliğin toplumsal politikanın temel ilkesi olduğu ve bu nedenle de, diğerlerine verilmeyen 

şeyin Türklere de verilemeyeceği- ne bizi inandırmaya çalışıyorlar. 
Böylece eşitliğin amacı, her işçi grubunun elindekini giderek artan bir oranda ve hepsinin elinde aynı oranda az şey kalıncaya, yani hiçbir şey kalmayıncaya kadar alınması biçiminde tamamen tersyüz ediliyor. 

6. Öğretmen arkadaşların düşüncesi konusu: Bir bölüm de, sorunları tanimayan hatta yabancı 


 Kullanılabileceğini 


laştırılması, geliştirilmesi ca uygun bir biçimde dersler bütününün içine alınması için çal- 


şın 

8. Öğretmenlerin niteliği konusu: Alman ve özellikle -bazıları böyle diyor- yabancı öğretmenlerin yeterli nitelikte olmadıkları da gerekçe olarak gösteriliyor. Ve ben onlara şunları derim: “Bu konuda, öğretmenlerin niteliği arasında ayırımdan vazgeçerseniz haklısınız. Bu durumda da Alman ve yabancı öğretmen arkadaşların niteliklerinin geliştirilmesi istemini destekleyin. Daha çok meslek içi eğitim kursları istemini yükseltin, bu kursların nasıl yapılması gerektiği konusunda ölçütler geliştirin ve bu kurslara katılmak için, öğretmenlerin ders verme yükümlülüklerinin azallılmasını da söylemeyi unutmayın”, 

9, Dil bilme konusu: “Biz Türkçe bilmiyoruz ki” diyenlere de şöyle yanıt verilmelidir: “Anadil dersini sizin vermeniz gerekmiyor ki. Türk öğretmen arkadaşları unutmayın, onlarla daha yoğun biçimde birlikte çalışın ve Türkçenin en önem-W alanlarında sizi aydınlatmalarını sağlayın. Belki bu sayede daha da şey öğrenmek için ilginiz ar- 


g4 Geriye dönüş konusu: Bazı arkadaşlar da, yabancı öğrenciler için anadil dersi isteminden sakinılması gerektiğini söylüyorlar. 
Gerekçe olarak da, bu istemin şu sırada izlenen yabancılar politikasına yardımcı olacağını ve ağırlığı olan göstermelik bir önlem olarak gösteriyorlar. 
Böyle bir istem yabancı düşmanı bir havayı -isteyerek veya isteme- den- yayan gerici politikacılar tarafından kötüye kullanılabilirmiş. 
Sendikalarla resmi CDU politika-Sının uyuştuğu | izlenimi doğabilirmiş. 

Bu gerekçeyi getirenlere önce şunu sorarım: Anadil dersi için bizim gösterdiğimiz bir dizi gerekçe var. 
Karşı taraf da bu dersin konması için girişimde bulunursa, bizim gerekçelerimizin önemi azalacak m? 

Bunun dışında, kamuoyunda anadil dersi konusunda yapılan tartışma yabancı ailelerin geriye dönüş konusunda karar vermelerine hemen hemen hiç etki etmedi. Bu tartışma “yabancılar dışarı” politi- 


vatandaşlarıyla ve 

onların 'anavalandan” getirdikleri yargılarla çelişki içindeyse, çocuk - ların bu direnişine hiç de şaşmamak gerekir” denebilir, ancak, “Durum böyle diye, bizim çocukların bu tutumunu güçlendirmemiz mi gerekir? Başlangıçta çocuklar bu işi kavrayamıyor ya da kavramaları engelleniyor diye eğitim Ilkelerimizi rafa m kaldırmamız gerekir?” 

13. Çocuklara yük olur konusu: Değinmek istediğim son grup da, çocukların yükünün zaten çok fazla olduğunu söylüyor. Bunu söyleyenleri gerçekten çok sert eleştirmek gerekir diye düşünüyorum. 
Onlara önce “Kimi kastediyorsu— nuz? Çocukları mı, yoksa kendinizi mi?” diye sorarım. Gerçekten çocukları kastediyorlarsa onlara şunu soranm; “Hangi boş zaman için çocukları yükten kurtarmak istiyorsunuz? Evde veya para kazanmak İçin dışarda yaptıkları işler için mi? Yoksa elektrikli trenle oynayabilmeleri veya hala ve amcayla birlikte pastaneye dondurma yemeğe gidebilmeleri için mi? Yoksa boş zamanda piyano dersine veya tenis oynamaya git- 


'mesi için mi?” Bundan başka, öğ- 


rencilerin okulda anadillerini kullanıp geliştirebilmeleri için yardım-Gc olmayan kimse, derste ve ders dışında çok şeyi anlamadıkları için, çocukların ruhsal, düşünsel ve toplumsal yüklerinin taşınmaz hale gelmesine yardımcı oluyor demektir. Doğaldır ki, çocuklar bu durumda anlamadıkları konuyu ayrintih olarak inceleyemiyor, özümseyemiyor,  gerekçelendiremiyor, duygularını gerektiği bir şekilde iletemiyor; kısaca geri kalıyor. 
Ama buna karşın Alman çocuklardan istenen şeyler, tam olarak yabanci çocuklardan da isteniyor. 
Anadil dersi okuldaki ve toplumda- ki kaynaşmada çocuğun yükünü azaltır. Anadil dersinin Alman okulundaki dersler bütününün içine alınması, çocukların öğrenme sürecindeki yüklerini hem burada, hem de anne-babalarının vatanın- da hafifletecektir. 
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Faşizmin yenilişinin 40. yılında, halkların bu büyük bayram gününde Sovyet Şairi Aleksandr Tvardovski'nin destansı bir şiirini sunuyoruz. 
Tvardovski de faşizme karşı sanatıyla savaşan koca ordunun erlerinden biri, Tıpkı Nazım Hikmet gibi, Neruda, Aragon gibi, A. Kadir, Enver Gökçe gibi devrimci sanatın o yüce pınarından beslenen şairlerden biri... Moskova önlerinde nazi katillerine karşı savaşırken şehit düşen kahramanlara sesleniyor... 


Savaş Bittiği Gün 


Aleksandr TVARDOVSKI 
Ga) 


Savaş bittiği gün o şölen gününde Tüm namlular ilan ederken zaferi Bir an özel bir duyguyla 

Sarsıldı hepimizin yüreği 


Yolun sonunda, vardığımız o uzak ülkede İlk kez vedalaştık, ateş gümbürtüsü altında Savaşta yaşamını yitiren herkesle 

Canlılar ölülerle nasıl vedalaşırsa 


Ruhlarımızın derinliğinde o zamana kadar Vedalaşmamıştık öylesine dönülmezce Bir eşitlik vardı aramızda sanki 

Bir sayım listesiydi ayıran bizleri sadece 


(5 smps) e , 


Fakat şimdi bu özel dakikada 

Yücelik ve hüzünle dolu bu an Ayrılıyorduk artık sonsuzca 

Bu salvo ateşleri ayırıyordu bizi onlardan 


Uğuldayan çeliği namluların Anlattı bize artık yitikler arasında sayılmayacağımızı Ve yiterek bir duman içinde uzaklaşmadaydı gitgide Şehit arkadaşlarla dolu kıyı 


Yoğun tabakası arasından günlerin ve yılların 

Bu ateş dalgaları çekip götürüyordu onlardan bizi Ve onlar bir şey söyleyemezlerdi, dilsizdiler 

Ve sallayamazlardı arkamızdan ellerini 


İşte böylece ezikliği içinde yazgımızın Vedalaştık bu bayram gününde dostlarla Onlar ki son gününe dek savaşın 

Bizimle aynı saftaydılar daha 


Onlar ki yarısına kadar ancak Geçebilmişlerdi büyük yolunu o kanlı yılların Onlar ki kimisine daha 

Mezar olmuştu balçıklı suları Volga'nın 


Onlar ki henüz Moskova önlerinde 


İsmail Çoban ile resim sanatı üstüne söyleşi 


Aydın KARAHASAN 


Resimlerimde ağırlık noktası insandır... 
Acısı, sevdası, yengisi, yenilgisiyle insan... 


İsmail Çoban'ın Wuppertal'deki atölyesindeyiz. Atölyenin dört yanı boy boy resimlerle dolu. Yağlıboya, suluboya, gravür, tahta oymadan litografiye kadar resim sanatının her alanında ürün veriyor Çoban. Tükenmez bir enerjiyle yaratıyor da yaratıyor, Ne zaman atölyesine uğrasam ya yeni bir gravürü ile karşılaşıyorum ya da yeni başladığı büyük boy bir yağlıboya tablosunun önünde görüyorum Çoban'ı, Geçenlerde gene uğradım atölyesine. Ben sordum, o söyledi. İşte söyleşimizin özeti, 


mat adimi, .. 


Karahasan: Yıllardan beri Avru, pa'da sanatçılarımız, özellikle Türkiye'den ressamlarımız var, Bugün Avrupa'da bir Türkiye resminden, bir Türk ekolünden söz edilebilir mi? 

Çoban: Hayır, ne yazık ki böyle bir ekolden henüz söz edilemez, Bunun çeşitli nedenleri arasında en önemlisi Avrupa ekollerinin, daha doğrusu Paris ekolünün Paris'te eğitim görmüş ressamlarımızca Türkiye'ye getirilmiş olmasıdır. Her şeyini dışarıdan alan bir ülke henüz Avrupa" da bir ekol kuramaz. Türkiye ile Avrupa arasındaki kültürel bağın kopuk oluşu böyle bir ekolün doğmasını pek olası kılmamakta» dır. Bizde klasik anlamda bir resim geleneğinin de olmayışı yeni bir ekol yaratmaya engel olmaktadır, Resim sanatının halktan kopuk oluşu, topluma dönük sanatın ancak çeşitli engellere karşın yeni yeni yapılmaya başlaması, değerli ressamların sanatın çilesi ni çekerek ürün vermeye çalışma» sı ilerisi için bir umut ışığı olabilir. 


Karahasan: Topluma dönük sanal dedin de aklıma geldi. Günümüzdeki tartışma konularından birine değineceğim. Devrimci sanal üstüne, Bu konuda görüşlerin düşüncelerin neler? 


Çoban: Bencekonuyu geniş boyutlarla ele almak gerekir. Örneğin Goya sarayda resim yaptığı halde devrimci bir sanalçıydı. 
Onun pek çok desenlerinde, gravürlerinde, özellikle “Savaşın Vahseti” adii seri vanıtlarındatan. 


da plastik değer dediğimiz olguyu yakalıyabilmek, onu yansılabilmektir. Bu başanıldığı zaman devrimci sanata varılabilir bence, 

Karahasan: Bizde ve Batı'da sanatin, sanatçıların durumunu kisaca karşılaştırır mısınız? 

Çoban: Batı'da resim sanatının kökeni çok eskilere dayanır. Ressamları Mediçi'lerden başlayarak bir çok kişi ve kuruluşlar desteklemişlerdir. Onlara siparişler vermişler, olanaklar sağlamışlardır. 
Resim sanatı Batı'da kültürün bir parçası olmuştur. Bizde ise gerek Osmanlı toplumunda gerekse yeni zamanlarda sanatın, sanatçının destek görmesi şöyle dursun, tarih boyunca sanatçılar kahredilmiş, ezilmiş horlanmış, pek çoğuna tarifsiz acılar çektirilmiştir. Ne dün ne bugün sanata gerekli olan © özgür hava yaratılmıştır. Bizim burjuvazi ilkel ve geri olduğu için sanatın ne özüne ne de tadına varabilmektedir. Toplumsal uya-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RESSAM İSMAİL ÇOBAN “ZİN-CİRLİ İNSAN” ADLI YAĞLIBO- 


ÇALIŞIRKEN GÖRÜLÜYOR 


nışa katkıda bulunmaya çalişan sanatçıdan korktuğu için bunca baskı, bunca zulüm yapmaktadır sanatçıya, Yalnız sanatçıya değil toplumun her tabakasındaki düşünen insana. Kültür seviyesi düşük olan bu burjuvazi kendi kökenini bile tanımıyor. Örneğin kendine özgü mimarisi olan ah- 


İSMAİL ÇOBAN'IN KISA ÖZGEÇMİŞİ 


YA TABLOSU ÜZERİNDE 


1945 yılında Çorum'da doğan 
İsmail Çoban köy emekçisi bir ailenin on ikinci çocuğu. Çok küçük yaşta anasını yitiren Çoban on iki kardeşten hayatta kalan altı çocuktan biri. Köyündeki ilk öğreniminden sonra bir meslek için İstanbul'a gelen Çoban daha sonra terzilik yapmaya başladı, Ankara'da İlköğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra Doğu Anadolu'nun Siirt kentinde öğretmenliğe başladı. 1965'de İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda başladığı sanat eğitimini 1971'de Wuppertal'deki Tatbiki Sanatlar Okulu'nda tamamladı. Halen Wuppertal'de serbest ressam olarak çalışıyor. 


şap bir yapıyı yıkıyor da yerine taş yığını zevksiz, duygusuz, Sagır gökdelenler dikmeye kalkışıyor. Böylece de geliştiğini, büyüdüğünü sanıyor, Yaratıcı bir yanı olmadığı için her alanda olduğu gibi yapı sanatında da Avrüpa'da» ki, Amerika'daki bina biçimlerini kopya etmeğe başlıyor. 


HDF ve FİDEF okuma günü düzenlediler 


28 Nisan günü Duisburg Bildungs Centrum'da HDF, Fİ-DEF ve Kaynar Kitabevi ortakaşa bir okuma günü düzenlediler, Ataol Behramoğlu'nun Federal Almanya'da yeni yayınlanan “Türkiye Güzel Yurdum, Üzgün Yurdum” adlı kitabınn şiirler okuyarak katıldığı bali i je H irae Ozan 


Karahasan: Avrupa'daki sanalçılarımız öteki Avrupalı sanatçılarla ilişki içinde midirler? 


Çoban: Bu ilişkiler bugün oldukça iyidir. Beraber çalışma olanakları vardır. Müşterek sergiler açılmakta, beraber kültür eylemleri yapılmaktadır. Kültür ve sanaun uluslarası dilini yerli ve yabancı sanatçılar çok iyi kullanmaktadırlar. Bu diyalogun daha da geliştirilmesi gerekmektedir. 
Her alanda olduğu gibi bu alanda da sıkı bir işbirliği, sıkı bir dayanışma gösterilmelidir. 

Karahasan: Sanatta, özellikle senin sanatında konunun yeri ve önemi nedir? 


Çoban: Benim resimlerimde konunun ağırlık noktası insandır. 
İnsanın her yönüdür. İnsanı acısı sevdasıylu, yengisi yenilgisiyle, doğası çevresiyle bir bütün içinde yansıtmaya çalışıyorum. Bir düşünürün dediği gibi: “İnsanı ilgilendiren herşey beni deilgilendiriyor.” 

Karahasan: Beğendiğin sanatçi tar? 

Çoban: Otto Dix, Käthe Kollwitz, Max Beckmann, Nazım Hikmet, 

Karahasan: Bu gözel söyleşi için çok teşekkürler sevgili Çoban, 

Çoban: Ben deteşekkür ederim. 


Essen Kültür 
Merkezi açıldı 


Essen, Friedrich-Ebertstr. 37 adresinde faaliyet gösteren SANDER ve ETİD yığınsal bir açılışla, dekişik bir sanat gösterisinde bulundular. 


Türk ve Alman sanatçıların ortak resim sergisinin açılışına alışılmışın dışında bir katılım oldu. 
200'ün üzerinde Türkiyeli, Alman ve diğer uluslardan konukların ka» ulumıyla gerçekleşen açılışta Tah- 


A a e 


Hepsiyle bir bir vedalaştık hepsiyle Yazgıları eşit olmasa da 

General olanlarla da ölüm öncesinde Çavuş olacak kadar az yaşayanlarla da 


Yarıya indirilmiş sancakların Aynı büyük örtüsü altında Vedalaştık içimizden bir bir Tüm şehit arkadaşlarla 


Vedalaştık ve dindi uğultusu ateşlerin 

Ve zaman akıp geçti 

Bir avuç toprak olan o kardeşlerin 

Üstünde ağaçlar kaç kez yaprak değiştirdi 


Ve yeniden yeniden yapraklar yeşerecek Büyüyecek çocuklarımız ve torunlarımız. 
Fakat her zafer gününde; her salvo ateşinde Biz o büyük ayrılığı anımsayacağız. 


Nasıl unutabiliriz onları nasıl 

Nasıl yaşanz ayırıp kendimizi onlardan Nasıl görmeyiz onların gözleriyle dünyayı Ve nasıl işitmeyiz onların kulaklarıyla bazan 


Ve sonuna vardığımızda yaşam kavgasının Gelip çattığımızda ölüm eşiğine 

Kayıtsız kalabilir miyiz o arkadaşların Dostluğuna ya da sitemine 


Çünkü ot değiliz biz ve ot değil onlar Aramızdaki bağ koparılamaz 

Öyle bir yakınlıktır ki bizi birleştiren Ona ölüm bile ulaşamaz 


Sizler, dünya savaşının şehitleri 

Bizim mutluluğumuz için toprağa karışanlar Yaşayanlar kadar sizin için de 

Söylüyorum türkülerimi |- 


Sizinim ben dostlar, sorumluyum size Canlılara karşı nasıl sorumluysam 

Ve bir gün alçalırsam yalan söyleyecek kadar Sapmamam gereken bir yola saparsam 


Ve eğer inanmadığım sözler söylersem bir gün Onları gereğince yayamadan daha 

Ve henüz tepki gelmeden yaşayanlardan Sizin sessiz siteminiz ulaşacak bana 


Ve ölenlerin verecbği yargı 

Sarsar en az canlılarınki kadar ruhu Yaşasın içimde son nefesime dek 

Zaferin ve o büyük vedalaşmanın salvosu... 


Çeviren: Ataol Behramoğlu 


MA a a ge İkem ii e era ee e a lumun acılarını ne denli güçlü yansıttığını görüyoruz. Ama devrimci sanat yapıyorum diye daha desen çizmesini bilmeyenlerin ne ilkel şeyler yaptığına da tanık oluyoruz. Bence devrimci sanat eğitici, öğretici sanallır. Ama sanatı sanat için yapanlar da var. Onların içinde de plastik değer taşıyan yapıtlar var. Toplumsal eleştiri açısından ele alanlarda da sanatsal değerler görülüyor. Bir sanat eseri yarına kalacak güçte değilse istediğiniz kadar toplumcu sanat yapınız bir anlam taşımaz. 
Ama bir Otto Dix, ya da George Grosz yarına kalacak sanatçılardır. Önemli olan sanattaki sanatsal değeri, özellikleresim sanatın- 


Dünyanın 26 büyük müzesinden 500'ü aşkın eser Frankfurt El Sanatları Müzesinde 


Osmanlı dönemi Türk sanatı Frankfurt'ta sergileniyor 


Nisan ayının sonunda Federal Almanya'nın Frankfurt kenti bir “Osmanlı baharı” yaşamaya başladı. Frankfurt'un yeni ve görkemli 
El Sanatlar Müzesi'nin açılışı, 25 
Nisan'da, Osmanlı dönemi Türk sanatı sergisiyle yapıldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında bombalanan müze binasının tümüyle yeniden yapılarak yeniden açılışı başli başına bir olaydı. Bu sanal olayına en büyük rengi, 500'den fazla son derece değerli parçadan oluşan Osmanlı dönemi Türk sanat eserleri veriyordu. 

Sergide 13. yüzyıldan başlayarak Türk el yazma sanatından örnekler, ipek ve yün halılar, seramik, çini, altın, mücevher, Viyana kuşatması sırasında kullanılan Osmanlı Otağı, silahlar, zırhlar yer alıyor. Her biri büyük değerde, kimileriyse paha biçilmez nitelikte olan bu sanat eserleri başta Topkapı Müzesi olmak üzere, elinde Osmanlı dönemi Türk sanatına ilişkin parçalar bulunan 26 dünya müzesinden derlenmiş. Üç yildan beri hazırlanan bu sergi için, Topkapı Müzesi bugüne dek titizlikle uyguladığı kuralını bozarak pek çok önemli ve değerli sanal eseri- nin bir süre için yurt dışına çıkmasına izin vermiş. 

Özellikle sergide yeralan halı ve çiniler, Avrupa uygarlığının tanımadığı bir üslup ve renklilikle sanatseverleri etkiliyor ve bu güzellikteki yapıtların adsız ustalarına 


SERGİDE YER ALAN OSMANLI DÖNEMİNE AİT İKİ VAZO 


saygı büyüyor. 

El Sanatları Müzesi'ndeki sergi 
30 Ağustos'a kadar sürecek 

Frankfurt'ta, şu günlerde Osmanlı havası estiren sadece El Samatla Müzesi'ndeki sergi değil Bu sergi bir bütünün sadece bir parçası. Ayın 26'sında Palmengarten'da açılan ve 12 Mayıs'a kadar sürecek olan Osmanlı çiçekleri sergisi, Osmanlı bahçe ve çiçek kültürünü yüzyıllar sonra gözler önüne getiriyor. Laleler, güller, karanfil ve sümbüller, bu geleneksel çiçeklerin başta gelenleri. Osmanlı çiçekleri sergisi, El Sanatları Müzesi'ndeki Türk sanatı sergisiyle birlikte gezildiğinde, aynı çiçeklerin, 


aynı renklilik ve incelikle halılara, seccadelere, seramiklere, tabaklara, vazolara, madene nasıl işlenmiş olduğu görülüyor. Palmengarten" daki çiçek sergisinin ilginç bir yanı da 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'ndan Avrupa'ya gelen ve Avrupa'da o zamandan beri tanınmaya başlayan çiçeklerin, örneğin lale ve sümbülün, leylak ve atkestanesinin tanıtılması. 


Osmanlı sanat ve kültürünün tanıtılması bütününde yeralan önemli etkinliklerden biri de *Osmanlı saray müziği” konserleri. 24 
ve 25 Mayıs'ta verilecek bu klasik Türk musikisi konserleri bir yan- 


dan Avrupa'da hemen hiç taninmayan bir müzik türünü tanıtırken, öte yandan şu dönemlerdeki müzik kargaşası ve yozlaşması yanında, Osmanlı müziğinin- artık tarihsel değeri ağır bassa bile- nasıl köklü bir kültür ürünü olduğunu hissettiriyor. 

Frankfurt Şehir ve Üniversite Kütüphanesi'nde açılan küçük sergide de Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa'ya etkilerini inceleyen her türden eski yayınlar yeralıyor. Bu sıtada şehir kitaplığında da, 20, yüzyıl Türk edebiyatından ömekler sergileniyor. 

Haziran ayının 10'u ile 14'ü arasında, Frankfurt'ta, Türk tarihi, Anadolu medeniyeti, Türk folkloru ve benzeri konularda çeşitli konferans ve sempozyumlar yapılacak. 

Bu etkinliklerin “bir bölümü, özellikle de el sanatları sergisi Frankfurt'tan sonra Essen'e de gidecek. 

Sanat tarihçileri, Avrupa ve Amerika'nın Yunan, Çin, Hint, Masır, İran gibi eski büyük kültürlerin zenginliklerine bir ölçüde doyduklarn ve şimdi gözlerin aslında sanıldığından çok daha az tanınan ve bilinen Osmanlı kültür ve sanatına çevrildiği görüşündeler. Aslında bizlerin de çok az tanıdığımız bu kültür ve sanatın, daha büyük ilgi ve sevgiyi gerektirdiğini” Şu birkaç sergi ve etkinlik bile ortaya koyuyor. 


n açılış konuşmasında iki oni mun birbirine yakınlaşmasında sanat hareketinin önemine değindiler. Kültür merkezinin bu duruma gelmesinde katkılar olan ilerici demokratik güçlere, Essen şehir yönetimine, Alman Sendikalar Birliği'nin yardımlarına büyük değer biçtiklerini belirttiler, Açılışa Yabancılar Meclisi Başkanı Wemer Meys, tanınmış sanatçımız Renan Demirkan ve birçok sanatçı katıldı. 
Belediye Başkanı ve Federal parlamento milletvekili Peter Reuschenbach ve Yeşiller milletvekili Petra Kelly ile IG-Metall Essen Başkanı Karl-Heinz Wölker başarı mesajı ilettiler. Kültür Merkezi'nde çeşitli sanat gösterilerinin yanısıra Türkiyeli işçiler için sosyal çalışmalar da yapılmakta. 


“Hararet nardadır, sacta değildir, 
Keramet baştadır, taçta değildir, 
Her ne arar isen kendinde ara, 
Kudüste, Mekke'de, 
Hac'da değildir.” 
(H. Bektaş Veli) 


Herten'de 
Hacı Bektaş 
Veli Gecesi 


27 Nisan Cumartesi günü Herten” 
deünlü Türk düşünürü Hacı Bektaş Veli'yi anma gecesi yapıldı. 
Geceye Hamdi Tanses, Ali Mahir, Mesut Çobancaoğlu, Frank Baier, Aşık Mızrabi, Cevat Kenanoğlu ve Friedens Saz Gruppe katldılar. 


“Şimdi birde KDV'yi deldirirsek, o zaman postu tam deldiririz işte” Sakıp Sabancı 


“Her yiğidin bir yoğurt yiyişi yardır. Biz Özal'ın yiyişini be-Zenmiyoruz, rötuş bekliyoruz." Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Şahap Kocatopçu 


“Parlamento dışı partiler bizim kümede değiller.” ANAP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keçeciler 


“Kaba kuvvet ve insan canına kastetmekle hiç bir düşünce ve ideolojinin hakim olmayacağı görülmüştür.” Döneminde onlarca ' gencin asıldığı, binlercesinin o öldürüldüğü, faşist baskı ve terörün kol gezdiği Diktatör Evren 


“Sen bugün tersinden kalkmışsın Şevket.” Başbakan'a sorunları aktaran Türk İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz'a, Özal'ın cevabı 


“Satılabilecek herşeyi salacaız. Hiçbir şey yok bahasına 


gitmez.” Bayındırlık Bakanı 


Grevi, işverenlerin bıyık altından bile değil açık açık güldükleri ve ellerini oğuşturdukları bir oyun haline getiren, işçi sınıfının elindeki bir silah olmaktan çıkaran grev yasası Üzerine taruşmalar sürüyor. Bu grev yasası ve yasanın kaynaklandığı anayasa hazırlanırken tistan çıkmayan, hatta destekleyen Türk-İş yönetici kliği, şimdi “Bu yasayla grev yapılmaz”, “Sakın greve gitmeyin, 'şu sırada grev işverenin işine yarar”, “Grev yapılamaz hale geldi” diye sızlanıyor ve işçileri moralsizleştirmeye çalışıyor. 


İşte iki grev gözcüsü: Mahmut Huri ve Hayriye İspir... İşçilerin yüzde 80'inin asgari ücretle çalıştığı ve toplu sözleşme prosedürü sürerken, grev yasasının -işveren lehine hükümlerinden yararlanan işverenin grevi başarısızlığa 
mahkum etmek için sendikalı 40 
işçiyi işten çıkardığı Seryıl Mensucat Fabrikasında on yıllık işçi olup ellerine 19 bin lira geçen Mahmut Huri ve Hayriye İspir “Sonuna kadar direneceğiz. Böyle de öldük, öyle de” diyerek grevi bekliyorlar... 


İşveren, “Greve giden işçiler 


BU İSYERİN 
GREV, VARDIR 


İN Gm 


1985 
Türkiye'sinde televizyon için bir tanımlama 


Türkiye'de fotokopiyle ço- 
#altılmış bir yâzı elden ele gezdiriliyor. Yazıda televizyonun kötülükleri anlatılıyor ve televizyon nedir sorusunun cevabı aranıyor. Yazı şöyle: Televizyon deccal kutusudur. 
Televizyonun asıl adı fitnevizyondur. 

Evinde meyhane mi istiyorsun? Al bir televizyon! 
Evinde kumarhane mi istiyorsun? Al bir televizyon! 
Evinde umum hane mi istiyorsun? Al bir televizyon! 
Evinde dinsiz, densiz, donsuz herifler ve kanlar mı istiyorsun? Al bir televizyon! 
Neler var neler şu televizyon- 


da. 

Çıplak karılar, içki sofraları, memnu aşklar, İnsi ve cinni Şeytanlar, masonlar, komünisiler, devrimbazlar, papazlar, hamamlar ve neler neler... 
Televizyon seyrede seyrede sende ne akıl ne vicdan kal- 


okuldan kaçan haylaz çocuklara benziyorlar, Merak ettikleri için grev yaptılar. Bir süre sonra onlar da gelir, çaresiz çalışırlar...” diye alay ederken, Türk-İş yöneticileri 


işçiyi satarken ve Özal'a karşı sözde seri tavır takınır, öle yandan “Aman grev yapmayın, aman kıpırdamayın” derken, greve çikan Seryıl işçileri “Ne yazık ki bu 


yasalarla ancak bu koşullarda grev yapılabiliyor. Ama yasalar elimizi kolumuzu bağlıyor diye hakkımızı kullanmaktan vazgeçemeyiz” diyorlar. 


mış. Kalsaydı, bu yazdıklarıma kızıp köpüreceğine, ‘doğru söylüyor” der ve deccal kutusunu defederdin... 


Devlet zoruyla yumurta yeme kampanyası... 


Köylü, şehirden gelen beyle sohbet sırasında, masadaki içkiden, berikinin zorlamasıyla bir yudum almiş; yüzünü buruşturmuş; “Sen bunu sevdiğinden mi devlet zorundan mı içiyorsun ağam” diye sormuş... 

Devlet zoruna alışık olan halkımız bile, yumurtayı devlet zoruyla yemeğe pek akıl erdiremez. Ama Evren-Özal dönemi bu! Olur mu olur!.. Türkiye'de birbiriyle rekabet ederken Ortadoğu, özellikle Irak pazarını kaptıran, fiyatların yüksekliği yüzünden yumurta stoklarını iç pazarda da eritemeyen tavukçuların elinde 
100 milyon yumurta birikti. Yumurtaların dağ 


Demokrasi var 


Ea 


gibi yığılmasına karşılık fiyatlarda önemli bir düşme olmadığından, tavukçulann “Herkes her gün bir yumurta yesin” kampanyası da tutmayınca, pek çok tavukçu, bu durumda başlarına bela olmaktan başka işe yaramayan tavuklarını kesip işi bırakmaya kalkıştılar. Bunun üzerine bir formül bulundu. “Batan şirketleri devlet yardımıyla kurtaramayacağız” diye işbaşina gelen Özal, sermayenin baskıları karşısında tomistan edip 600 milyar lira şirket kurtarma fonu ayırdıktan sonra, tavukları da kurtarmaya karar verdi. 100 milyon yumurtanın kışlalarda, okullarda, Tarım Orman ve 


uklu olm. 


VEYE 


Madem demokra 


rare rae m e 


Köyişleri Bakanlığı ihtiyaçlarında kullanılması için tanesi 19,5 liradan satın alınması karartaştırıldı. Milli Savunma Bakanlığı orduda askerlere yumurta yedirmek için 2,5 milyon, Milli Eğitim Bakanlığı okullar için 30 milyon yumurta alıyor. Şimdi askerler ve öğrenciler devlet zoruyla yumurta yiyecekler. Ama bir sorun var... Şu kadar zamandır duran, bir türlü pazarlanamayan 100 milyon yumurtadan civciv mi, kuş mu, ne çıkacağı belli değil. Ancak salılamayıp elde kalan bunca yumurtanın bayatlama sınırını çoktan aştığı ve kokmaya başladığı besbelli. 


KAYA ÖZDEMİR - MEHMET YAZAR “Emek” ile sermaye elele nurlu ufuklara doğru dörtnala... 


Yazarın ardında kimler var? 


Süleyman Demirel'in arka planda etkin olduğu bilinen Doğru Yol Partisi (DYP) son günlerde pek karıştı. Peşpeşe il kongrelerini yapan ve büyük kongresine hazırlanan bu partide başkanlık sorūnu Şu sirada sadece başkan adaylarını değil tüm partiyi dalgalandırıyor. Bunun nedeni Türkiye Odalar Birliği'nin eski başkanı Mehmet Yazar'ın Odalar Birliği başkanlığından istifa ederek, ne kuruluşuna katıldığı ne de yakın zamana kadar üye olduğu DYP'de başkanlığa soyunmasıydı. Türkiye siyasal çevreleri, özellikle de adını anmamak için “Bir bilen” diye anılan Demirel, Yazar'ın DYP'ye başkan olma isteğinin arkasında başka çevrelerin, özellik-Je Özal'a alternatif arayan ve rejimi yeni bir görünüm altında sürdürebilmek için planlar kuran Diktatör Evren ve çevresinin bulunduğu görüşündeydiler. “Bir bilen”in Yazar'a karşı çıkmasının temelinde, omuzu kalabalıklardan icazetli oluşu, böylece DYP” nin bir MDP'ye dönüştürülme ve kendisinin devre dışı bırakılması tehlikesi vardı. 

Şu sıralarda, DYP kongrelerin- de epeyce yol almış görünen Yazarın arkasında kimler olduğu tartışıladursun, yeni başkan ada- 


var, öyleyse siyasi tutuklu filan yok. 


yının bugüne kadar fazla düşünülmeyen bir desteği daha ortaya çıktı. Türk-İş Genel Eğitim sekreteri Kaya Özdemir “Komünist mihraklara karşı Türk-İş Yazar'ın yanındadır” diyerek Türk sermayesinin üst örgütü olan Odalar Birliği Başkanı'na Türkiye işçi s1- mifinin en büyük sendikal örgütü» nün desteğini alın tepsi üzerinde fütursuzca sunuverdi. Aslında, bu sözler Özdemir'in bir potundan ibaret değildi. Sendikacılık yaşamının sonuna varmakla olduğunu sezen Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz'ın gözü de, Yazar başkanlığındaki DYP'de, 


23 Nisan'ın 
65. yılında ölümlerinde 
-ön sıradayız 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 65. yılının kutlandığı Şu günlerde yayınlanan “Dünya Ço- 


cuklarının Durumu-1985” adlı Birleşmiş Milletler raporu, çocuk 


“Turgut Özal beyin portresini yaparken, özellikle gerdanını çizerken bir hayli zorlandım. 
Sonunda gerdanını aslına göre 15 santim daraltmak zorunda kaldım.” Portre ressamı Cemil Karababa 


“Bir daha dışarı çıkarsam iki gözüm önüme aksın.” Yurt dışında turneden dönen Kibariye 


“Hiçbir zaman dik kulaklı, kuvvetli bir eşek sahibi olamadım.” Vehbi Koç 


“Ben Vehbi Bey'den daha ortadireğim.” Sakıp Sabancı 


“Bizim film piyasasında ben- den başka hıyar yoktur. Yani sağcı olarak. Herkes solcudur. 
Bizim piyasada para kazanan sağcı olur. Ben de uzun süre para kazandığım için sağci ol- 


dum.” Öztürk Serengil 


“Holdinglerden hamile kalacak kadar yardım görmedik.” 
MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp 


“Trabzonspor hücre faaliyetiyle yönetilmektedir.” Eski Trabzonspor teknik direktörü Özkan Sümer 


“Kimse heveslenmesin, intihar etmeyeceğim.” Bülent Ersoy 


Diktatörlüğün Başbakanı Özal, kendine has yöntemlerle, yine işin içinden sıyrılıverdi. Avrupa" da, Amerika'da gazetecilerin ve demokratik kamuoyunun kendisini çok sıkıştırdıkları Türkiye'de demokratik hak ve özgürlükler ve ülkede siyasal tutukluların durumu gibi tatsız konulardan, Türkiye'deki siyasal tutukluları ve kendi deyimiyle “siyasi suçluları toptan yokederek kurtuldu. 

Amerika gezisi sırasında, Özal, gazetecilerin sorularına “Türkiye” de Alpaslan Türkeş'ten başka siyasal tutuklu yoktur. İçerde olup da baklarında gürültü kopartılanlar, ya anarşisiler, teröristler, yada komünist ajitatörlerdir” cevabını veriyordu. Nisan ayı ortalarında da Başbakan, bir Japon gazetesine verdiği demeçte “Onlar siyasi mahkum değiller. Aslında bunlara anarşisi demek gerekir. Bu şahıslar ya katil yada silah zoruyla hükümeti devirmeye teşebbüs etmiş kimselerdir. Yargılanmakta olanların hepsinin ya terörist yada anarşist olduklarını söyleyebilirim size” demekten çekinmiyordu. 

Türkiye'de askeri ve sivil cezaevlerinde şu sıralarda onbinlerce siyasal tutuklu ve hükümlünün bulunduğu, yine onbinlerce siyasal dava sanığının çeşitli davalardatutuksuz yargılanmakta oldukları artık dünyada herkesin bildi-Bi bir gerçekken; halen tutuklu bulunan Barış nl davasi sanıklarını, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Işçi Köylü Partisi vs. sanıklarını, sırf örgüt üyesi oldukları için yargılanan binlerce tutuklu sanığı, Aydınlar Dilekçesi davasından Türkiye Yazarlar Sendikası davasına kadar uzanan ve Türkiye'nin hemen hemen tüm aydınlarının savcı ve mahkeme karşısına çiktıkları yüzlerce irili ufaklı siyasal davayı, örneğin Meclis'e milleivekilleriyle görüşmeye giden veya okul sorunları için Parlamentoya dilekçe veren öğrencilerin bile tutuklandıkları ve yargılandıkları davaları unutmak mümkün değilken; Özal'ın bunların tümünü toptan inkâr etmesi veya anarşist, terörist ilan etmesi pek çok kişiyi şaşırttı ve “Galiba Özal, kendi- 


sini köşeye sıkıştıran bu sorudan siyasal sanıkların tümünü ortadan kaldırarak kurtulma kararında” esprisine yol açtı 

Turgut Özal, ABD dönüşü gazetecilerle yaptığı söyleşilerden bis rinde sorulan “Amerika'da iken 


ERE SN 


Eğer Pinokyo masalındaki gibi h 


siyasi tutuklu filan yok 


A Ae 


çlu” 


Türkiye'de siyasal tutuklu yok demiytiniz. Sizce gerçekten Türkeş” ten başka siyasi tutuklu yok mu?” 
soruya Şu yanıtı verdi: “O açıklamada bir yanlışlık yaptım; Düzeltmek gerek. Doğu Perinçek'i unutmuştum, O da siyasi tutuklu- 


Ki m EM 


dur.” dedi. Özal'ın siyasi ölçütleri bizi ilgilendirmez. Ama bu ekleme üstüne, “maocu çizgi”de yol alan onca gencin, kişinin şöyle bir külahlarını önlerine koyup düşünmelerinde sanırız büyük yarar var. 
Hem de vakit yitirmeksizin... 


TERE 


arı nasıl 


goa 


ok etti 


savunur görünen DYP Genel Başkanı'nın sorudan nasıl kaçtığı ve MDP Genel Başkanı Sunalp paşanın nasıl kıvırttığı okunmaya değerdi. 


Turgut Sunalp 
MDP Genel Başkanı 


“Fikir suçlusu diye ille eline silah almış olması gerekmez. 
Yazılarıyla onları yönlendirmiş de olabilir. Biz de sıkıyönetimden geldik. Biliyoruz bu işleri... Adam vardır, anarşistin hedefini belirleyen kişidir. Belki o silah kullanmamıştır ama fikir suçlusu diyemeyiz... Türkiye'de siyasi suçlu bulunup bulunmadığını bilmem... Belki vardır, belki yoktur.” 


Yıldırım Avci 
DYP Genel Başkanı 


“Bana bu soruyu şimdi sormayın rahatsızım. Bir sürü işim var benim. Onlarla meşgulüm. Bana şimdi bunları sormayın.” 


Necdet Calp 
HP Genel Başkanı 


“Türkiye'de siyasi suçlu vardır... 
Bir devlet adamı gerçekçi olmalıdır. Bunu yapmazsa saygınlığını yitirir. Yine söylüyorum, hapiste yatanların çoğu siyasidir.” 


Erdal İnönü 
SODEP Genel Başkanı 


“Sayın Özal'ın bu cevabı ciddi bir cevap olamaz. Devam eden davalar var. Barış Derneği Davası var ömeğin, Bu dava nedeniyle tutuklu olan sanıyorum 13 kişi var. Bu iki olayı nasıl bağdaştırıyor başbakan anlamaya imkân yok.” 


da'da binde 90'ken Türkiye'de de 110, En fazla bebek ölümü binde 200 ile Afganistan'da, en az binde 7 ile e > 
Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik bunalımdan en çok çocukların etkilendiğinin de belirtildiği raporda, gıdasızlık, yanlış bakım ve hastalıkların ölüme yol açma», dıkları durumlarda da çok ciddi zeka ve vücut geriliklerine yol açtıkları belirtiliyor. 


- , 

23 Nisan'da 
veliler sevinemedi 
“Bugün 23 Nisan; neye doluyor insan” ama, 1985 Yılı 23 Nisan'ın» da okulda çocuğu olan veliler hiç sevinemediler. Birçok çocuğa da bayram zehir oldu. Çünkü tüm okullar ve öğretmenler, 23 Nisan geçidinde en parlak, en şatafatlı kıyafetlerle görünmek, beğeni toplamak için öğrencilerden olmadık bayram kıyafetleri istiyorlardı. Bundan 20-30 yıl önce, krepon kağıtlarından elbiselerle ama sevincinden hiçbir şey yitirmeden kutlanan Çocuk Bayramı için artık lüks semtlerde 25 bin lirayı bulan, en mütevazı okullarda 8 bin lira ile 10 bin lira arasında değişen çeşitli kıyafetler e gerekiyordu. 
Meydanları efe elbiseleri, Kafkas elbiseleri, peri kızları, küçük gelinler, bando takımları, yavrukurtlar, mehterler doldurmuşlardı ama bu rengârenk kıyafetlerin neye mal olduğunu bir tek veliler biliyordu, 7 Milyon ilkokul çocugunun 690 bininin İstanbul'da bulunduğu okullar kıyafetleri saptayıp toplu siparişler yaptılar. Aileleri tanesi ortalama 10 bin liraya tören kıyafeti alabilecek güçte olmayan miniklerin gözleri yaşlı, yürekleri hüzünlü kaldı; geçite katılamadılar. Çocuklarının ağlamalanni gören orta direk ailelerin kederi büyüdü. Ne yapıp yapıp, yemeden içmeden kesip onbinleri sayan aileler ise, ayın sonunu nasıl getireceklerini düşünmeye başladılar. Yapılan hesaplara göre, çocukların bayram giysilerine harcanan para 7 milyar Türk lirasını buluyor. Bugün 23 Nisan, ama 
1985 Türkiye'sinde neşe dolamıyor insan... 


